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met hond en geweer", vraagt hij terwijl hij ons zijn 
rijkspolitie-pcnning voorhoudt. Ook de ander haalt 
zoo'n medaille uit zijn boezem. 

„Hoor eens," zegt Steenhuizen vriendelijk, „als 
man van de wet moet u ook wettig handelen. Dat 
geweer hadt u nog niet mogen inpakken; eerst 
moet u naar papieren vragen". 

„Heeft u dan papieren", zegt de ander, geheel ont­
hutst over de beleefde behandeling, „'t is nog niet 
eens in de jachttijd?" 

„Alsjeblieft, maar maak ze niet smerig". 
De mannen steken nu een dievelantarentjc aan; 

de jongste neemt de papieren, de oudste licht bij. 
Ik neem mijn schetsboek en tracht (vruchteloos 
helaas) 't tooneel te vereeuwigen; de twee mannen 
met 't dievelantarentje, gebogen over 't wit-scheme-
rend papier, de zwarte silhouet van Diaan, 't veld­
wachterbootje met liggende mast en zeil, over de 
boeg uitstekend boven 't effen water, dan 't donkere 
riet en de klare avondhemel er achter, waarin 

edert jaren had ik geen kruisbekken in mijn 
volière gehad. Wel had ik in dien tijd enkele 
aanbiedingen gezien in „Avicultura", maar 

dan waren de vogels zóó hoog in prijs, dat ik nog 
liever maar wat wachtte, tot de markt beter voor­
zien zou zijn, waardoor de prijzen daalden. 

Dit nu was in den laatsten tijd het geval: 
C. Hamstra, Stationsweg, Harderwijk, bood aan: 
1 rooden, 1 gelen en 1 grijzen kruisbek voor den 
spotprijs van /"O.OS. Om eens te weten, hoe het 
eigenlijk bedoeld werd, daar het haast niet te ge-
looven was, 3 kruisbekken voor 95 et. te kunnen 
koopen en ik dus nog half meende, dat ze per 
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stuk zooveel zouden kosten, informeerde ik naar 
den prijs van een rooden en een grijzen, want het 
was me toch om een paartje te doen. Tot antwoord 
kreeg ik, dat me die samen 60 et. zouden kosten. 
Natuurlijk volgde per omgaande de bestelling en 
daarop ontving ik zeer spoedig de beide vogels. 
Den rooden echter — dus den man — vertrouwde 

schaars hier en daar een sterretje staat te pinken. 
„Ja, 't zal wel in orde zijn," zegt de eene veld­

wachter, „'t is de hand van mijnheer Van der Kaay" 
(de permissie was n.1. getypewriterd). Toch leest hij 
't heele stuk hardop voor, maar 't eind kan hij niet 
halen, omdat 't lantarentje uitgaat, 't Klonk anders 
zoo aardig, die mooie Nederlandsche kanselarij-taal 
over 't stille water; alleen kwamen er naar mijn 
zin nog niet genoeg mitsdiennetjes en anders-
zinsjes in. 

Nu krijgen wij met veel verontschuldigingen ons 
geweer terug, en noch de man, die de hand van 
mijnheer Van der Kaay zoo goed kent, noch zijn 
makker hebben er iets tegen om een sigaar te 
accepteeren. 

Dan gaan we ieder ons weegs, zij naar 't Meer 
om de heele nacht te loeren op vischstroopers en 
wij naar Amsterdam, dat toch nog lang zoo'n 
kwade stad niet is voor liefhebbers van levende 
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ik niet al te ' best, wat betrof zijn gezondheid, en 
het bleek dan ook spoedig, dat mijn wantrouwen 
niet zonder grond geweest was, want een paar 
dagen later was het dier dood. Ik stelde onmiddelijk 
den afzender hiermee in kennis, die daarop de zeer 
loffelijke onbekrompenheid betoonde, mij gratis een 
anderen, kerngezonden man te bezorgen. Van de 
correspondentie met den heer Hamstra had ik 
meteen gebruik gemaakt, om eens te trachten 
nadere inlichtingen te krijgen, omtrent de vangst 
van kruisbekken, want het was me nog nocit 
recht duidelijk geweest, of de dieren hier te lande 
gevangen werden, dan wel, of ze b.v. uit Duitsch-
land werden ingevoerd. Het antwoord luidde, dat 
ze wel in ons land werden gevangen, maar dat de 
opbrengst van die vangst in het eene jaar zeer 
veel verschillen kon met die in andere jaren, daar 
die natuurlijk geheel afhankelijk was van het aantal 
kruisbekken, dat zich in onze naaldbosschen ophield. 
Dezen zomer schenen er zeer veel in Nederland 
voor te komen, want hij had er circa 1000 in 
voorraad gehad. 

Nu begreep ik ook, hoe ze zoo goedkoop konden 
zijn. Ik was recht in mijn schik met mijn beide 
mooie, gave en gezonde vogels. Al spoedig lieten 
ze hun vroolijk, levendig kjèf, kjèf, kjèf hooren en 
vertoonden ze hun acrobatische toeren. Zooals ik 
zeide, ik heb jarenlang geen kruisbekken gehad en 
dus ook niet hun geluid gehoord. Maar terstond 
klonk nu hun taal me zóó bekend in de ooren, 

K R U I S B E K K E N . 



144 DE L E V E N D E N A T U U R . 

alsof ik de dieren steeds bezeten had. Die klanken 
zijn dan ook zóó eenig, zóó geheel op zich-zelf 
staand, dat ik ze steeds overal en altijd zou her­
kennen en dat ze me dus de aanwezigheid van 
kruisbekken onbedriegelijk zouden verraden. 

Toen ik mijn nieuwe volière-bewoners een paar 
dagen bezeten had, zat ik eens op een keer bij 
een vriend van me in zijn tuin te praten, toen ik 

eensklaps het kjèf, kjèf in mijn onmiddelijke nabij­
heid hoorde. Verrast keek ik op en op hetzelfde 
oogenblik zag ik voor de eerste maal kruisbekken , 
in de vrije natuur. In een naburigen tuin stond 
een rij flinke sparren en daarin hield zich de troep 
op. Een verrukkelijk gezicht was het. Met veel 
beweging en groote drukte waren de luitjes daar 
bezig, de sparrekegels te bewerken. De schubben 
vlogen in 't rond. In allerlei standen zag ik de 

kunstenmakers aan 't werk: gewoon zittend op de 
takken, hangend er onderaan, zich naar boven 
werkend met bek en pooten op papegaaienmanier. 
De dunnere takken zwiepten telkens, als zich de 
logge vogels er opzetten of ze verlieten. Ik had 
veel schik in mijn troepje en betreurde het maar, 
dat de dieren wel wat onrustig bleken te zijn. Nu, 
in een stadstuin roet een straat er langs is hot 

dan ook zeker niet om zóó op zijn gemak te zijn, 
als in do uitgestrekte naaldwouden van Rusland, 
Zweden of Noorwegen, 't Ging alles zoowat, alsof 
ze haast hadden. Na korten tijd dan ook ging de 
tocht verder. Een groen-grijs wijfje was nog zóó 
verdiept in haar bezigheid, dat ze het niet zoo 
spoedig scheen te bemerken, alleen achtergebleven 
te zijn. Ze liet rustig toe, dat ik vlak onder haar 
ging staan. Ik herinnerde mij toen, wel eens ge-
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lezen te hebben, dat men kruisbekken tot zeer 
nabij kan naderen, als ze bezig zijn met eten. 
Toen ze klaar was, voegde ze zich vlug weer bij 
den troep, die zich inmiddels had opgesteld in de 
toppen der hooge eiken op de Lochemscho „wallen." 
Nog eenige dagen ging ik af en toe eens een 
kijkje nemen bij de sparren, maar 't gelukte mij 
niet, de kruisbekken nog eens te zien. Zoo gaarne 
had ik eens het rood van een paar mannetjes in 
hun prachtkleed zien afsteken tegen het donker­
groen der sparretakken en de strak-blauwe zomer-
lucht. Bij mijn eerste waarneming zag ik alleen 

grauwe wijfjes en geelachtige oude mannen. Want 
het mooie rood schijnen de mannetjes in de vrije 
natuur op later leeftijd even goed te verliezen, als 
in gevangenschap. Éénmaal zag ik nog een kruis­
bek hoog over de sparrengroep hecnvliegon. Zijn 
kjèf kjèf verraadde hem natuurlijk weer, want dat 
geluid laten de vogels, zooals ik toen opmerkte, 
bij eiken vleugelslag hooren. Gewoonlijk drie a vier 
slagen en dan met tegen het lichaam getrokken 
vleugels een eind verder Daardoor krijgt de vlieg-
lijn de bekende golvende beweging, zooals bij vele 
andere vogels. Maar ze kunnen vooruit komen, de 
'rruisbekken! Zoo onbeholpen ze zijn in 't loopen 

— zelden komen ze dan ook op den grond — zoo 
vlug zijn ze in 't vliegen. Dat komt hen bij het 
levenslang rondzwerven goed te pas. 

Eindelijk staakte ik de meer geregelde en opzet­
telijke bezoeken aan mijn observatie-post, maar 
droeg niettemin mijn vriend op, wanneer hij de 
kruisbekken nog eens weer mocht zien, ze dan te 
verzoeken, wat dichter bij mijn woning te komen, 
zoodat ik ze dan nog eens kon waarnemen. — 
't Schijnt, dat hij zich van die opdracht naar be-
hooren heeft gekweten, want, zoowaar, weer eenige 
dagen later hoorde ik een kruisbek in den tuin 

van mijn buren en weldra zag ik hem ook zitten 
in een gouden-regen. 

„Kjèf, kom eens hier," riepen de mijnen in de 
buitenvolière. 

„Kjèf, daar ben ik," zei de ander en hij vloog 
in den eischdoorn bij de volière. En toen begon er 
een gekjèf van binnen en buiten: een druk gesprek. 

„Zoo, arme stakkers, moet ik jelui hier weer­
vinden, nadat we de groote reis van Lithauwen 
tot op de Velmve bij Harderwijk samen gemaakt 
hebben ? Daar zijn we jelui kwijt geraakt en nu 
zit jo hier opgesloten! 'k Heb wel medelijden 
met je." 

Op weg naar de buitenvoliüre. 








