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Ringer Barendse nam afscheid.

Natuurlijk doe je zoiets niet zomaar, de Ringcentrale bellen en vertellen dat
je, gezien leeftijd en gezondheid, besloten hebt de ringtang aan de wilgen te
hangen! Th. G. Barendse uit Hoogkerk, al ringer sinds 16 maart 1965, en nog
begonnen als wilster-"leerling” van Arend Veenstra, heeft eind vorig jaar
besloten het kalmer aan te gaan doen. Hij zal nog met heel veel belangstelling
zijn binnenkomende terugmeldingen blijven inzien, maar het “gedoe” in het
veld, dat maar niet meer. Aan al die ervaringen die wijlen Cor van der Starre
en die leermeester Arend met hem wilde delen, bewaart Theo Barendse de
dankbaarste herinneringen. Maar wij danken hem voor al die vele, vele jaren
enthousiast bijdragen aan het verzamelen van ringgegevens, van jonge
weidevogels, van uilskuikens en later van talloze kleinere pietjes!

We hopen dat “014” nog heel lang van de goeie herinneringen zal genieten.

Bedankt!

Rinse Wassenaar
Redactie
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