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Het internet, wie is er niet groot mee 
geworden? Die oneindige wereld van 
informatie waar je alles, maar dan ook 
alles in kunt terug vinden. Schrijfsels 
uit de 15e eeuw, zeldzame postzegels 
uit China, en contact leggen met die 
ene persoon negen tijdzones verderop. 
En dat allemaal vanuit je luie leun-
stoel. Nog zoiets moois: e-maillijsten. 
Discussiegroepen op internet waarmee 
het laatste nieuws uit je gebied van in-
teresse dagelijks zo op je digitale deur-
mat ploft. Om op de hoogte te blijven 
van al het wel en wee in de paleonto-
logische wereld ben ik geabonneerd op 
een aantal e-maillijsten. Dagelijks vind 
ik dan ook zo’n tien tot twintig e-mails 
in mijn inbox. Sommige berichten gaan 
langs me heen, zoals het zoveelste 
verzoek om een kopie van een artikel 
of een oproep voor paleo-artiesten.

Andere berichten daarentegen lees ik 
met veel interesse. Zo was er onlangs 
een e-mail van een Amerikaanse pale-
ontoloog die een verzoek had gekregen 
tot identificatie van een stel fossielen 
van een amateurpaleontoloog. Zijn 

eerste reactie was “Hmmpff, geen idee 
wie deze persoon is, eerst maar eens 
vragen wat ze met de fossielen van 
plan zijn voordat ik mijn kostbare tijd 
hierin stop.” Als reactie op deze e-mail 
kwam een stortvloed aan andere e-
mails. Zo zou de paleontoloog in kwes-
tie arrogant zijn en zich in zijn ivoren 
toren ophouden. Anderen prezen zijn 
terughoudendheid, want stel je voor dat 
deze persoon van plan was om de fos-
sielen te verkopen! Wat volgde was een 
lange en soms verhitte discussie over 
de voors en tegens van (samen)werken 
met amateurpaleontologen en liefheb-
bers, en de vaak schimmige wereld van 
Amerikaanse overheids- en staatswet-
ten met betrekking tot het verzamelen 
van fossielen.

Toegegeven, soms gaat het wel eens 
mis. Fossielen, zeker de spectaculair-
dere stukken, wisselen soms voor veel 
geld van eigenaar en helaas gaat daar 
soms kostbare wetenschappelijke infor-
matie mee verloren. Zo was er onlangs 
nog het Tyrannosaurus bataar skelet 
wat illegaal uit Mongolie gesmok-

keld werd. Maar tijdens het lezen van 
deze e-maildiscussie overviel me ook 
een gevoel van trots. Trots dat we de 
discussie over het al dan niet samen-
werken met amateurs en liefhebbers 
niet meer hoeven te voeren in Neder-
land. Trots dat we in Nederland inzien 
dat samenwerken zoveel meerwaarde 
biedt dan dat ieder zich in zijn of haar 
eigen hoekje ophoudt. Trots dat we in 
Nederland stevige samenwerkingsver-
banden hebben kunnen smeden waarin 
paleontologen, hetzij amateur, hetzij 
liefhebber, hetzij professioneel, zich 
inzetten om gezamenlijk tot een groter 
begrip van ons geliefde vakgebied te 
komen. Trots dus. En terecht, lijkt me 
zo. Waar een klein landje groot in kan 
zijn.
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