Verslag lezing Rob Bijlsma
22 september 1999

De eerste lezing van het seizoen, bijgewoond
door zo’'n 30 leden, was meteen een hele
boeiende.

Wist u bijvoorbeeld dat Wespendieven de
eerste twee of drie jaren van hun leven in
Afrika blijven en dat ze, eenmaal in Neder-
land teruggekeerd, soms seizoen na seizoen
wat rondhangen in het bos zonder tot broeden
te komen? En wist u dat de Wespendief wel
van bos houdt, maar dat het struweel toch
ook weer niet te dicht moet zijn? En dat de
Wespendief nauwelijks braakballen produ-
ceert en dat hij vaak als een kip over de
bosbodem scharrelt? En dat hij een hele
lange nek heeft wat erg handig is bij het
reiken naar diep-verborgen wespennesten?

Dit alles en nog veel meer vertelde een en-
thousiaste Rob Bijlsma, die naarmate de
avond vorderde steeds meer in de huid van
een Wespendief kroop en in mijn ogen uitein-
delijk bijna zo’n vogel werd. Dat kan ook
haast niet anders als je bezig bent verslag te
doen van 40 dagen onafgebroken observeren
van een halftamme Wespendief, die zich, na
te zijn losgelaten uit gevangenschap, in volle-
dige vrijheid en zonder inmenging van de
onderzoeker overgeeft aan de dingen die een
Wespendief nou eenmaal hoort te doen:
beetje observeren, beetje heen en weer lopen
en heel veel graven naar nesten van wespen
of, in slechte jaren, hommels. Van die graaf-
activiteiten toonde Bijlsma een serie fraaie
dia’s. We zagen de Wespendief bijna geheel
in de grond verdwijnen, maar om te voorko-
men dat hij in het gat zakt en omkomt, steunt
de vogel op zijn vleugelboegen.

Bijlsma is waarschijnlijk op wereldschaal de
autoriteit op het gebied van de Wespendief,
een vogel waar we eigenlijk nog heel weinig
van afweten. Waarom komen, om een voor-
beeld te geven, zo veel Wespendieven hele-
maal vanuit Afrika weer naar Nederland
terug om vervolgens jaren achtereen niet tot
broeden over te gaan? en waarom ’verspillen’
mannetjes zoveel energie aan hun vlinder-
vluchten na het broedseizoen? en zijn ze wel
zo plaats- en partnertrouw als we altijd heb-
ben gedacht? Maar als iemand iets zinnigs
over deze zaken kan zeggen is het wel Rob
Bijlsma die, tot mijn grote vreugde, van plan
is over enkele jaren een boek over de Wes-
pendief te laten verschijnen in de beroemde
Engelse Poyser-serie, met illustraties van
Erik van Ommen!

Jan Allex de Roos

De Grauwe Gors 1999-3: 213



