
15

Korte impressies

Plotseling kwam er een Hermelijn onder de struiken vandaan en rolde met

zijn snuit en voorpootjes een eendeël- vooruit.

Even later verdween hij onder een tegenoverstaande struik.

Dit geval vond ik beslist het vermeiden waard.

M. Nauta

Op een zaterdag in het najaar van 1973 was ik bij het Naardermeer,

Bij vanouds het "machinegemaal" woont een zwager van mij. Hij was aan het

vissen in het meer. Plotseling kwam er een jonge Fuut aanzwemmen. Mijn

zwager trok zo gauw mogelijk zijn hengel op, want die Fuut wilde het vis-

je, dat aan het haakje zat, pakken.
Om verder onheil te voorkomen, haalde hij het visje van de haak en lokte

hiermee de Fuut naar de kant, die daar het visje gretig pakte,

De Fuut was zo mak dat hij zich liet oppakken en aaien. Ik heb hiervan

nog een dia gemaakt.

M. Nauta

Tijdens mijn verblijf in het Prins Hendriksoord te Lage Vuursche zag ik

iets wat ik u niet wil onthouden. Opzij van het huis is een bruggetje ge-

bouwd over de vijver, die vrijwel geheel omgeven is door Rhododendrons.

Ik stond in de leeszaal voor het raam waardoor je uitkijkt op dit brug-

getje.


