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Uilenexcursie in Baarnse Bos

Half juni is een mooie tijd om ransuilen te kijken. De jonge ransuilen hebben dan

vaak net het nest verlaten. In het Baarnse bos broeden jaarlijks meerdere paren

(in 1998waren er 3-4 broedsels). Het leek de excursie-commissie daarom een

goed idee, om hier een avondexcursie aan te wijden.

Piet Spoorenberg

Juist dit jaar 1999 zijn er geen

ransuilen tot broeden gekomen
in het Baarnse Bos. En dat ter-

wijl ik begin mei twee paren

baltsend had waargenomen.

Nesten zijn ook niet gevonden.

Ideeën over de oorzaken van

het verdwijnen van de ransuilen

hebben we genoeg. Mogelijke

predatie door bosuilen of havik

worden het meest genoemd.
Maar zolang dit niet echt is vast-

gesteld, blijft het gissen.

Bosuilen hebben in het Baarnse

Bos wel met groot succes ge-

broed in 1999. Uit twee nesten

zijn gezamenlijk 9 tot 10 jongen

uitgevlogen. Deze jongen zijn

halverwege juni echter al be-

hoorlijk zelfstandig aan het wor-

den en verspreiden zich verder

van het nest. Vervolgens wor-

den ze door de ouders uit het

territorium verjaagd.

Bosuilen worden echter later op

de avond actief in vergelijking

met ransuilen. Dit maakt het

minder gemakkelijk om ze goed

te zien. Dit mag de pret niet

drukken. Voor de meeste van

de deelnemers is het waarne-

men van jonge bosuilen een

nieuwe ervaring. Het verkouden

snotterig gepiep van de jonge

bosuilen en de spanning van

het mogelijk kunnen zien van

deze vogels veroorzaakt een

prettige ingehouden opwinding

in de groep.

Het bos heeft gelukkig ook nog

meer te bieden voor de natuur-

minnendevogelaars. Een

prachtig afwisselend gemengd

bos met veel oude bomen,

open plekken, struik- en kruid-

laag. Dit levert naast een fraai

sprookjesachtig boslandschap
ook veel leuke vogels op. We

horen de boomvalk terwijl hij er-

gens in een hoge top in de zon

zit. Deze broedt hier jaarlijks. De

nesten van sperwer en buizerd

bezoeken we niet, om versto-

ring te voorkomen. De kuifmees

laat zijn ‘tsjrrup’ horen en zijn

clowneske kopje zien. Maar ook

genieten we van het onovertrof-

fen zangtalent van de zang-

lijsters

Zonder dat we het in de gaten

lijken te hebben is het ineens elf

uur geweest en staan we weer

buiten het bos. Gaaf man!!!

Op 16 juni om negen uur ’s

avonds hebben zich ongeveer

35 nieuwsgierigen verzameld.

Het is een prachtige zwoele zo-

meravond. Helaas moet ik de

mensen al direct teleurstellen.
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