Het moment van... .........

Haas Meiis de maand om oranjetipjes te fotograferen, ze vliegen dan in grote aantallen in onze omgeving.

De laatste vrijdag leek ideaal: zon, wind en wolken. |k ging naar een van mijn vaste plekjes in het stroomdal van de
Drentse Aa. Er vlogen oranjetipjes rond en ze gingen in en tussen het gras zitten zodra er een wolk voor de zon
kwam. Nu was het een zaak van goed opletten en maar hopen dat sommige vlinders een fotogenieke plek zouden
kiezen. Dat deden ze helaas niet, de rustplaatsen waren alleshehalve fotogeniek, geen foto’s van oranjetipjes dus.
Tijd om te stoppen, ik keek om me heen en zag de haas dichthij zitten, hij leek het niet helemaal te vertrouwen en
kwam wat dichterbij. Werd er geposeerd? Ik weet het niet, ik weet wel dat die paar minuten met die haas een mo-
ment was om te onthouden en dankzij de foto’s is dat makkelijker.




