
Fitis | 53 | 1 | 2017 29

Onbekende
Kennemerduinen

Bijzondere ontmoetingen

In 2009 fietste ik op een mooie en frisse zondag door de duinen bij het Koekoeksbos 
toen ik een onbekend piepend geluid hoorde. Het najaar daarvoor waren wij ver-
huisd vanuit Amsterdam naar Haarlem. De Amsterdamse Waterleidingduinen ken-
de ik goed en ik vond de Kennemerduinen maar saai: weinig water en strikt op de 
paden blijven. Maar die zondag was ik dus in de Kennemerduinen en hoorde hoog 
in de bomen langs het fietspad een onbekende vogel. Ik keek naar boven en zag 
daar een bedelend jong van… een Kruisbek! Ik wist tot dat moment niet dat Kruis-
bekken in Nederland broeden en kende ze alleen als wintergasten. Ik maakte een 
paar foto’s en vond het een mooie ontdekking van mijzelf. Thuis bleken de foto’s ook 
best goed gelukt te zijn. Vanaf toen vond ik de Kennemerduinen ook steeds leuker 
worden. Een paar dagen later kwam ik Pim de Nobel, de enige Haarlemmer die ik 
toen kende, tegen in de winkelstraat. Ik wist dat Pim een vogelaar was en vertelde 
over mijn Kruisbek ontdekking. Hij zei: “Leuk, waarom schrijf je niet een artikeltje 
voor de Fitis?” Ik kende de Fitis niet en dacht, als voormalig biologiestudent, dat het 
een wetenschappelijk tijdschrift was zoals de Ardea. Ik vond dat toen net iets te 
spannend en heb nooit dat artikel voor de Fitis geschreven of de foto gedeeld. Bij 
deze !
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Deze rubriek doet verslag van bijzondere ontmoetingen tussen vogelaars en vogels. Vrijwel iedereen 
heeft unieke ervaringen tijdens het vogels kijken. Die willen we op deze plek graag lezen. Graaf in uw 
geheugen en omschrijf in eigen bewoordingen uw speciale belevenis (300 woorden). Iedereen kijkt er 
naar uit !


