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Redactioneel
Vergankelijk
Vorig najaar was in het nieuws dat het Usutu-virus Nederland had bereikt, een  

virus waar Merels aan kunnen bezwijken. Er stond een oproep bij om dode merels te 

melden. Maar wanneer vind je nou een dode vogel? Ja, wel eens een dode Meeuw of 

Aalscholver aan het strand of op een dijk, maar waar blijven die honderdduizenden 

kleine dode Vinken, Mezen, Merels, Winterkoningen en Roodborsten?

Ik heb toch al heel wat afgestruind maar nooit kwam ik een dode vogel tegen. Het 
zal er vast mee te maken hebben dat een dode vogel waarschijnlijk een lekker  
hapje is. Buizerds, Vossen en Aasvliegen lusten dat wel. En de botjes die overblijven 
zijn hol, die zullen wel snel tot stof vergaan. Handig van die vogels, die hebben geen 
begrafenis nodig. Al die dode vogels vergaan gewoon snel*). Zij onttrekken zich aan 
ons beperkt waarnemingsvermogen. Onhandige, logge en emotionele wezens zijn 
wij ook …

Tot stof zullen wij allemáál ooit vergaan. Dat werd mij pijnlijk duidelijk toen ik  
hoorde dat ons erelid Hans Vader ongeneeslijk ziek was. Zelfs zo’n oersterke man 
kan geveld worden, in zijn geval door kanker. Mijn sympathieke, veelzijdige, immer 
opgewekte leermeester … Machteloos en verdrietig voel ik mij. Maar ook blij dat ik 
hem gekend heb en met hem heb samengewerkt. Een prachtmens is van ons heen-
gegaan, actief tot op het laatst.

In dit nummer kunt u lezen wat Hans allemaal voor de Vogelwerkgroep betekend 
heeft. Dat is teveel om op te noemen, maar toch doen we een poging. Zijn leven, 
werk en persoon staan in veler herinnering gegrift. En Hans heeft de wereld een 
stukje mooier achtergelaten.

Eigenlijk gun ik Hans straks een stil mooi plekje ergens in een duinstruweel, net als 
die dode merels, zonder poespas, vergaan en nooit gevonden worden. En niemand 
die om je vergankelijkheid treurt. Dat zou wel bij hem passen. Stilletjes er tussenuit 
knijpen … Dag Hans.

■ Antje Ehrenburg

*) Hoewel? Vogelbotten vergaan niet als ze overstoven raken. Lees over de vondst 
van een Oehoe de laatste bijdrage van Hans Vader aan de Fitis in de eerste afleve-
ring van volgend jaar.


