
De Gierzwaluw
Zoals veel vogelliefhebbers vind ik het moeilijk een 
echte voorkeursvogel te noemen. Een specht met 
z’n grappige silhouet en prachtige felle kleuren. 
Een uil die je opeens in je verrekijker hebt. Een 
trogon die stil en beschaafd vanaf een rustige plek 
op een tak het oerwoudbos overziet. Maar de Gier-
zwaluw heeft mij altijd gefascineerd. Een vogel die 
maanden, jaren achtereen in de lucht blijft, dat is 
toch geweldig !
Het geluid dat hij maakt is voor mij het ultieme  
zomergeluid. Een geluid dat ik al m’n leven lang 
onbewust hoor, maar ik voor het eerst bewust 
hoorde tijdens een romantisch zomerweekend 
in Parijs. De warme dagen en avonden, 
de sfeer van de stad, de hoge daken 
en het snerpende gegier van die 
heen en weer scherende zwarte 
vogels. Onvergetelijk.
Heerlijk om deze ultieme 
zomervogels dichtbij te hebben. 
En sinds een paar jaar 
hangen er dus een paar 
nestkasten onder de dakgoot 
met af en toe het ingeblikte geluid 
van de Gierzwaluw. Zonder succes, tot de afgelo-
pen zomer een groep zwaluwen, dichter en dichter 
bij kwam en rakelings langs het slaapkamer raam 
vloog. Ik stond voor het raam en durfde niet te be-
wegen.
Vanuit de tuin waren de verkenningsvluchten zo 
goed te zien! Als ware acrobaten, kwamen ze 
steeds dichter bij de kasten tot ze met een fraaie 
beweging door het kleine gat naar binnen schoten. 
Wat een fantastisch gezicht. Ze hebben nog niet 
gebroed en we wachten met spanning de zomer af. 
Zou de zomer in onze tuin nestelen met een eigen 
zwerm Gierzwaluwen ?

■ Jolanda van der Marel

Dit is de eerste aflevering van een nieuwe rubriek over een 
bijzondere ervaring met vogels, een speciale gebeurtenis of 
iets, waardoor u voor eeuwig in de ban bent van onze gevleu-
gelde vrienden. Schrijf en stuur het naar de redactie. Graag 
met een scherpe, originele foto (liefst 300dpi). Succes !
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