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Redactioneel
De smartphone is handig, ook voor een vogelaar. Handig om geluiden en foto’s in het 

veld nog even te luisteren en bekijken. Maar waarom kijken er tegenwoordig zoveel 

mensen door hun telefoon naar de natuur om ons heen ?

Voor u ligt het herfstnummer van de Fitis. Weer boordevol informatie over activitei-
ten van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.

Het is iedere keer weer verrassend te lezen wat er allemaal gebeurt binnen de vogel-
werkgroep. In de vorm van excursies, onderzoek, tellingen maar ook op het gebied 
van beleidsbeïnvloeding en beleidsbewaking. Een aantal leden houdt trouw de ont-
wikkelingen in onze directe omgeving in de gaten om waar nodig in te grijpen. Dit is 
soms hard nodig en het is fijn als dat ook echt resultaat heeft.

Er wordt altijd druk geteld in de regio en ook in dit nummer staat weer een mooi 
verslag van jarenlange vogelwaarnemingen in de Hekslootpolder. Waardevolle infor-
matie die bijdraagt aan de kennis van onze regio en die ons helpt om de vogels in 
onze regio beter te beschermen. En weer met veel prachtige foto’s van onze leden. 
Mooi leesvoer voor de vogelliefhebber !

Als vogelliefhebbers trekken jullie er vast ook graag op uit, net als de redactieleden. 
Want wat is er veel te zien en te beleven in de prachtige vogelrijke omgeving waarin 
we wonen.

Veel van jullie maken daarbij gebruik van handige hulpmiddelen op je laptop of 
smartphone. Om bijvoorbeeld in de digitale vogelgids op te zoeken wat het verschil 
is tussen de Glanskop en de Matkop. Of om in de zanggids te luisteren naar de Snor 
en de Sprinkhaanrietzanger. Altijd lastig uit elkaar te houden. En natuurlijk is het 
reuze handig om op waarneming.nl te kijken welke vogels waar gezien zijn. Zodat 
iedere vogelliefhebber kan genieten van de zang van de Wielewaal als deze weer 
gezien is in de Waterleidingduinen.

Maar een smartphone kan tegenwoordig veel meer. Massa’s mensen, van alle leef-
tijden, kijken niet door een verrekijker om zich heen, maar door hun smartphone. 
Het nieuwe spel Pokemon Go is in een paar weken mateloos populair geworden. Als 
je om je heen kijkt vanuit deze app zie je een wereld die bevolkt is met allerlei 
vreemde wezens. Een virtuele wereld waarin pokemons in de wei lopen en pokebal-
len aan de bomen hangen. Een onschuldig spel, en toch zet het me aan het denken. 
Zouden deze mensen ook de schoonheid van de echte wereld nog zien? En net als 
wij genieten van alles wat hier echt leeft, broedt, uitvliegt en rondvliegt ?


