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Ik vond een eenzaam plekje op de cam-
ping Lange Paal van Staatsbosbeheer. 
Het hoogseizoen was duidelijk voorbij. 
Een prima plek met goede toiletvoorzie-
ningen halverwege het eiland op onge-
veer 4 kilometer van Oost Vlieland. Het 
enige dorp dat het eiland rijk is en te-
vens haven voor de veerverbinding met 
Harlingen.
Onwillekeurig gingen mijn gedachten 
terug naar een excursie en Petit comité 
met Cor de Groot, Eef van Huijsstee-
den, Fred Cottaar en misschien nog een 
enkele vogelaar van onze vereniging. 
Het moet in de jaren tachtig van de vo-
rige eeuw geweest zijn, dat we er met 
elkaar in de kerstvakantie op uittrok-

ken. Niet de meest aangename periode 
om te kamperen, maar juist daarom zo 
bijzonder. 
Cor was in die tijd de excursieleider van 
onze vereniging, maar ging, sinds hij 
met VUT was er ieder moment op uit als 
hij kon. Wij hadden een koude maar vo-
gelrijke kerst. Ik herinner me nog de 
talloze Eiders die vlakbij Lange Paal op 
het Wad zaten.
Deze keer zaten ze er niet, maar verder-
op naar het westen waren er bij laag 
water honderden Bergeenden aan het 
fourageren op de drooggevallen slikken 
bij de Kroon’s Polders. Er is hier tegen-
woordig een prachtige vogelkijkhut met 
goed uitzicht over de slikken.

In het voetspoor van 
Cor de Groot

Een herinnering om te delen

Het mooie weer afgelopen september nodigde mij uit om de fiets te pakken en met 

kampeeruitrusting en verrekijker erop uit te trekken. Reisdoel Vlieland. Een van onze 

Waddeneilanden met de meest ruige natuur en een bijzondere rijkdom aan vogels.

TapuiT
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In de winter van toen, zagen we in dit 
gebied veel Rotganzen. En ik herinner 
me nog hoe gespitst Cor was op ganzen 
van welke soort dan ook en waar dan 
ook. Hij waarschuwde ex-cursisten er 
altijd voor hoe moeilijk het was om 
dichtbij te komen. En gingen ze dan on-
verhoopt de lucht in, dan was een van 
Cors uitdrukkingen: “Gvd wat zijn ze 
weer ril”. 
Tijdens het weekend van mijn verblijf 
werd het eiland overspoeld door voge-
laars. Er kwam een heel bataljon gewa-
pend met telescopen en fototoestellen 
met grote lenzen erop. Tussen Lange 
Paal en Oost Vlieland blokkeerden zij 
de weg met hun gehuurde fietsen en 
was een deel gespitst op een strekdam 
in het Wad en een groot aantal van hen 
kamde het struikgewas uit, alsof er 
naar een vermiste werd gezocht. Na-
vraag leerde mij, dat er op de dam een 
Roze Spreeuw zat en in het struikgewas 
een Dwerggors. De Roze Spreeuw heb 
ik inderdaad gezien. Eerst met mijn ei-
gen kleine kijkertje, daarna door een 
van de telescopen van de andere voge-
laars. Het was een jonge vogel die zich 
ophield in een vlucht gewone Spreeu-
wen die kibbelend de dam in bezit had 
genomen. De jonge vogel viel op door 
zijn bleke verschijning in vergelijking 

met de andere spreeuwen. Ik moet eer-
lijk bekennen, zonder de massale aan-
dacht die het beest kreeg, was hij me 
nooit opgevallen en had ik hem ook niet 
kunnen determineren.
De Dwerggors was nog niet gevonden 
en heb ik dan ook niet gezien.
Opvallend was de aanwezigheid van 
tientallen Tapuiten. Trektijd ten voeten 
uit. Op ieder stukje kort gras en kale 
grond was het geen kunst om ze te zien 
te krijgen. Fietsend naar het Posthuis 
Áadderden er meerdere uit de zijkant 
van de weg net voor mijn wielen langs.
Het is niet voor niets dat Cor bijna 
stamgast was op Vlieland. De rust, de 
rijkdom aan vogels, de kleinschalig-
heid, de eenzaamheid en de eenvoud 
van het leven op camping Lange Paal, 
het zijn de ingrediënten die Cor hebben 
beroerd en verslaafd hebben gemaakt 
aan dit Waddeneiland.
Terwijl ik zijn voetspoor volg, komen de 
herinneringen aan hem een voor een 
weer bij me op. Zittend op een duintop 
vanwaar ik een scherpe aanval van een 
Sperwer volg die als een wilde door het 
struikgewas scheert, bedenk ik me dat 
ik deze herinnering met jullie wil delen.

■ Wim Sipma

Penningmeester gezocht !

Vanaf maart 2017 is de functie van penningmeester vacant in het bestuur van de 
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. De penningmeester is de spil in de financisle 
handel en wandel van de vereniging. Hij maakt in samenspraak met het bestuur 
een begroting en verzorgt de jaarlijkse financisle overzichten.
Penningmeester van de Vogelwerkgroep is een functie die door velen kan worden 
ingevuld. Enige cijfermatig gevoel en/of ervaring is natuurlijk een pré.
Je bent als lid van het bestuur bij alle vergaderingen en praat mee over de ontwik-
kelingen binnen de VWGZKL.
De tijdsbesteding is gemiddeld enkele uren per maand en kan meestal vanuit huis 
gedaan worden. Het is leuk en nuttig vrijwilligerswerk, dat bovendien een beschei-
den aftrekpost oplevert, omdat de VWGZKL als een goed doel is geregistreerd.
Meer informatie verstrekt de huidige penningmeester Eduard Hoek, 06-28784103.


