Jeugdnatuurclub

Annet de Willigen

De jeugdnatuurclub is ook in 2011 zeer goed bezocht
door kinderen van 6 tot 12 jaar. Er waren 135
deelnemers bij 11 excursies aanwezig, uit Noordwijk,
Noordwijkerhout, Voorhout en Sassenheim.

Er zijn vaak dezelfde gezichten die geen activiteit
overslaan, maar zeker ook zijn er regelmatig nieuwe
deelnemers. Het is erg leuk om met deze enthousiaste
kinderen op stap te gaan om ze de natuur te laten
beleven. Ik probeer ze elke keer informatie of een
zoekkaart mee te geven passende bij de activiteit van
die dag.

Aanmelden gebeurt via ons  e-mailadres
jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl en dat verloopt
goed en is praktisch. De excursies zijn bijna altijd
volgeboekt. Soms wordt er de avond van tevoren nog
gemaild of zelfs ge-sms’t met de vraag of er nog een
plekje vrij is. Bij de buitenactiviteiten is dat meestal
geen probleem, voor de binnenactiviteiten ligt dit
anders.

Sommige activiteiten worden wegens succes elk
jaar georganiseerd, zoals: braakballen uitpluizen,
slootjes-, paddenstoelen-,  vleermuizen- en
duinexcursie. Andere iets minder frequent:
fossielen, weidevogels en kornetvissen. Nieuw
was afgelopen jaar de avondexcursie naar

sterrenwacht
Foucault in de Zilk. Ondanks dat het
bewolkt weer was, was het toch een hele
bijzondere en leerzame avond.
Helaas kon er ook een excursie niet
plaatsvinden wegens te weinig aanmeldingen.

Dat was een bezoek aan de bijententoonstelling in de
Leidse Hout. Ik heb geen idee wat de reden daarvan was
of waren de kinderen misschien nog niet toe aan het
verhaal van de ‘bloemetjes en de bijtjes’? ...

In juni en augustus bij de slootjes- en de kornetexcursie
was het vreselijk slecht weer, echt storm en regen.
Vooral voor het kornetvissen is dit niet de meest ideale
omstandigheid, maar omdat de kinderen ook zelf met
een garnalennetje de zee ingingen, hebben we toch nog
heel wat gevangen en zelfs een waterhoos gezien. “

Kijk, een tornado !! ” werd er geroepen.

Tsja, en in QA
oktober op zoek naar de
paddenstoelen in het Leeuwenhorstbos Ilepen de
deelnemers in hun T-shirt met blote voeten in
teenslippers...
Dit jaar in april bezoeken we voor de tweede keer
een melkveehouderij in Valkenburg. Erg leuk en
leerzaam, vooral in deze tijd van het jaar met de
vele jonge dieren. Een nieuwe excursie komt er in
het najaar. Dan gaan we op stap met een
spinnenexpert. Dat is weer eens heel iets anders!
Mocht er iemand nog een suggestie hebben voor
een jeugdexcursie, dan hoor ik dat uiteraard
graag!
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