Herfstnatuurspel 2012 foto: Piet Bro

Met dit weer heb je geen Kardinaalsmuts nodig.

Nel Nooijen

Het is woensdag 17 oktober, de dag van het
herfstnatuurspel . Ik werp direct een blik naar buiten.
Zullen de weergoden meewerken? Helaas...donkere
wolken en miezerregen. Gehuld in regenpak en
rubberlaarzen naar het Nieuw-Leeuwenhorstbos om de
route uit te zetten.

Met Adri en de beide Inekes zetten we eerst onze kraam
— de partytent — op. Het is maar goed dat het nog stil is.
We zouden de risee van de camping zijn geworden.
Wat een gehannes met de stokken. Maar met de hulp
van Johan van Tol krijgen we de tent toch in elkaar en
overeind. Hoe heeft René van Dijk dat in vorige jaren in
zijn eentje voor elkaar gekregen?

We gaan de route uitzetten. Het is nat en blubberig,
maar de paddenstoelen zijn letterlijk uit de grond
geschoten. Wat een weelde! Zelfs de echte kabouter
Spillebeentjes, de Vliegenzwammen, staan op de juiste
plek. Goed in het zicht, maar veilig genoeg voor
schoppende beentjes, uit de looproute.

Gelukkig wordt het droog en de eerste deelnemers staan
voor aanvangstijd al te trappelen. Al gauw wordt het bos
gevuld met hoge kinderstemmen. Dit jaar komen de
zintuigen aan bod. Eén knop van de Paardenkastanje
heeft dat geweten. Nadat ruim tweehonderd handjes
hem op zijn kleverigheid hebben bevoeld, is hij zo
droog als gort. Goed kijken en luisteren is een must bij

veel opdrachten, maar wekt ook verwondering bij het
raden van vogelgeluiden uit de cassetterecorder bij
Ibolyka. Wat voor wonderlijk apparaat bedient die
mevrouw? Is dat de voorloper van een iPod?

De creativiteit wordt aangesproken bij het maken van
gedichtjes over de herfst. De titel van dit stukje is een
bijdrage met humor van opa v.d. Slot. Uit veel
gedichtjes blijkt dat de kinderen met hun (groot)ouders
ontzettend genieten. Het oeroude herfstnatuurspel is nog
springlevend.

Enkele voorbeelden:

We vonden het fijn,
omdat we met z’n allen zijn.
Het is voor de eerste keer
maar volgend jaar komen we weer.
Anoniem

De herfst met zijn kleuren, zo mooi en zo fijn.
Wij zijn zo blij om in dit bos te zijn.
Een speurtochtvraagje hier, een speurtochtvraagje
daar.
Hopelijk tot volgend jaar.
Christel

Zolang deze enthousiaste reacties bestaan, blijft de
educatieve werkgroep deze traditie voortzetten.
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Herfstna fuspe/ 2012 :de vrijwilligers . foto: Piet B/"ehof
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