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Jeugdnatuurclub 

Annet de Willigen 
 
Begin jaren zeventig is de Jeugdnatuurclub “per ongeluk 
geboren”, volgens Dick Passchier. Op een dag vroeg ene 
Jantje Onderwater of hij mee mocht vogelen in de 
Noordduinen, toen het inventarisatiegebied van Dick. En 
van het een kwam het ander. Jantje nam vriendjes mee en 
Dick kwam erachter, dat het omgaan met kinderen om hen 
kennis bij te brengen van alles wat groeit en bloeit, hem 
van nature gegeven was. 
Omdat er nogal wat kinderen van de Willibrordmavo 
afkomstig waren, mocht Dick van het biologieklaslokaal  
van Benno Heethuis gebruik maken. De eerste thuisbasis 
van de jeugdclub. Omdat het door de kinderen te veel 
geassocieerd werd met school is men later verhuisd naar 
een zaaltje in het dorpshuis De Kuip. En daar ben ik in 
1980 begonnen op 13 jarige leeftijd. Elke vrijdagavond 
hadden wij dikke pret en Dick leerde 
ons van alles over de natuur.  
Op vrijdagavond ‘theorie’ en op 
zaterdagochtend ‘praktijk’. Margreet 
Koop was toen altijd van de partij 
om Dick te helpen. 
Vier jaar later werd het Jan Verwey 
Natuurcentrum een feit! Eindelijk 
een echte thuisbasis voor alle 
werkgroepen, vergaderingen, 
scholenbezoek aan het diorama en 
de jeugdnatuurclub. De club werd 
groter en groter en erg gezellig! Het 
sociale plaatje is heel belangrijk; als 
dat klopt dan heb je een hele goede 
basis om veel te kunnen 
ondernemen. Braakballen uitpluizen, 
nestkasten schoonmaken in het 
Leeuwenhorstbos, wilgen knotten, 
op de fiets naar het bos Huys te 
Warmond ( toen het reigersbos 

genoemd ), meerdere bezoeken aan de toren van 
de Grote kerk ( toen nog niet gerestaureerd en 
dus erg spannend op de donkere wenteltrap ), 
duin in en strand op. En dan aan het einde van 
het seizoen de meest populaire activiteit: roeien 
op de Nieuwkoopse plassen! Ondanks al het 
gejoel, gelach en gespetter hebben we hier toch 
nog de geluiden van de rietvogels leren kennen. 
 De jeugdclub was in die jaren zo’n hechte 
groep geworden dat wij elkaar ook zagen buiten 
het Jan Verwey Natuurcentrum om. En daarom 
was het voor ons als groep ook erg gezellig om 
mee te gaan met de waddenweekenden. 
Al dit plezier heeft ons een enorme leuke tijd 
bezorgd en heeft er toe geleid dat velen van dit 
groepje nog steeds lid zijn van de vereniging. 
Een aantal is zelfs tot in het bestuur 
doorgedrongen. Peter Spierenburg, Ruurd 
Eisenga en sinds kort ikzelf. Maar ook al in de 
jaren ervoor kwamen Hein Verkade en Ab 
Steenvoorden bij Dick zijn Jeugdclub vandaan. 
In de tijd van het Jan Verwey Natuurcentrum 

werd Dick geholpen door Marian Bos en Jenny Vink. 
Later kwam Richard Zonneveld daarbij. Richard is degene 
geweest die het werk van Dick een paar jaar heeft 
voortgezet. De opkomst nam toen wel wat af en een jaar 
of drie is er zelfs helemaal geen Jeugdnatuurclub meer 
geweest. In 1999 heeft Nel Nooijen de club weer op de 
agenda gezet, maar wel het concept wat veranderd. Wat 
ja, je moet wel heel erg gedreven zijn om élke 
vrijdagavond én zaterdagochtend met een stelletje 
ongeregeld op pad te gaan! Nee Nel ging het op haar 
manier doen, elke maand een activiteit of excursie voor de 
jeugd van 6 tot 12 jaar. Het deed er niet toe of je lid was 
of niet, een ieder mocht mee voor f 0,50 per keer. Er 
ontstond een meer wisselende club kinderen, de een zag je 
bij elke acitiviteit en de ander soms maar een enkele keer.  
 
 

ca. 1976. De jeugdclub olv Dick Passchier aan het uilenballen pluizen in het 
klaslokaal van Benno Heethuis in de Willibrord Mavo. 

Fotoarchief Dick Passchier 

Ca. 1984  Roeien op de Nieuwkoopse Plassen, altijd een populaire excursie van de jeugdclub. 
Foto: Dick Passchier 
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Bij Nel konden de deelnemers zich aanmelden door op de 
woensdag- of donderdagavond voorafgaand aan de 
excursie tussen 19 en 20 uur op te bellen. Zij bedacht ook 
het concept van gidsen. Zo kwam o.a. Robert Sluijs bij 
elke duinexcursie, Wim Kuijper bij de slootjesexcursie, 
Lutgarde Roelandt als paddenstoelenspecialist en Rob 
Jansson bij het braakballen uitpluizen. Tien jaar lang heeft 
zij op deze manier de Jeugdnatuurclub geleid.  
Inmiddels waren ook mijn kinderen vaste bezoekers en 
hierdoor maakte ik kennis met Nel. Zij vroeg mij in het 
voorjaar van 2007 of ik de slootjesexcursie een keer wilde 
begeleiden ivm haar vakantie. En het jaar daarna nog een 
keer. Daarop kwam de vraag of ik het helemaal 
van haar over wilde nemen en dat deed ik maar 
al te graag ... 
Grotendeels is het concept hetzelfde gebleven. 
Er zijn wat nieuwe activiteiten bij gekomen, 
o.a. bezoek aan een boerderij en de 
sterrenwacht Foucault in de Zilk, een 
schelpenworkshop, een spinnenexcursie en het 
‘zichtbaar’ maken van jagende vleermuizen 
met batdetectors.  
Het aanmelden gaat niet meer via de telefoon, 
maar uiteraard via email. Nog steeds is er elke 
maand een jeugdactiviteit; in de winter in het 
Jan Verwey Natuurcentrum en in de andere 
maanden naar buiten. Gelukkig blijven andere 
leden zich beschikbaar stellen als gids; ieder 
heeft zo z’n eigen specialiteit. Maar ook zijn er 
kundige mensen van buiten de vereniging waar 
we een beroep op mogen doen.  
De gemiddelde leeftijd van de kinderen, die 
naar de Jeugdclub komen, wordt wel jonger. 
Het is moeilijk om ( beginnende) pubers te 
interesseren voor de natuur. Sport en 

computergames zijn onze grote 
concurrenten. In het voorjaar van 
2011 hebben Gab de Croock en John 
de Ridder, zelf ook twee oud 
jeugdclubleden, het initiatief genomen 
om een nieuwe groep op te richten 
voor jongeren van 12 t/m16 jaar. De 
naam werd Noordwijkse 
Natuurvrienden. Maar wat er ook 
georganiseerd werd en hoe vaak het 
ook in de plaatselijke krantjes werd 
vermeld, het kwam niet voldoende 
van de grond. Na anderhalf jaar het 
een kans gegeven te hebben, is er toch 
besloten om er mee te stoppen. Heel 
jammer, want voor een vereniging is 
het heel belangrijk om jongeren 
binnen te halen en te behouden.  
 
Ook in de toekomst blijft de 
vereniging, en vooral de educatieve 
werkgroep, zich inzetten om de 
natuur onder de aandacht van 
kinderen te brengen en te houden. 
Regelmatig bezoeken schoolklassen 

het Jan Verwey Natuurcentrum voor o.a. het uitpluizen 
van braakballen en het landschapspel. De buitenexcursies 
vinden plaats op het strand, in het duin en bos. Voor de 
Jeugdnatuurclub, voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, wordt 
elke maand een excursie georganiseerd en deze wordt 
goed bezocht. En een paar maal per jaar is er een 
inloopmiddag voor de jeugd in het natuurcentrum. Het 
“wereldberoemde” Herfstnatuurspel in het 
Leeuwenhorstbos blijft uiteraard ook op de jaarlijkse 
agenda staan. Hoe kan het ook anders met elke keer een 
paar honderd bezoekers.   
Natuur en natuurbeleving is belangrijk, leerzaam en leuk!  

 

Ca. 1977. Vogelkers kappen in de Noordduinen. De opbrengst is voor het nieuwe vogelasiel. Let 
op alle zagen en bijlen. Van een ARBO had nog nooit iemand gehoord. Op de middelste rij oa Rob 

de Mooij, Paul Marijnus jr. en Arie Ruigrok.        Foto: Dick Passchier 

Nov. 2011  De Jeugdnatuurclub in de Noordduinen met Robert Sluijs
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Juni 2010 De jaarlijks 
terugkerende excursie naar de 

slootjes aan de Varkensboslaan in 
Offem o.l.v. Nel Nooyen en Wim 

Kuijper 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

September 2012 Jarenlang was Lutgarde Roelandt 
de gids van de paddenstoelenexcursie in het 

Leeuwenhorstbos 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Januari 2012 Wintervogelvoer maken in het Jan 
Verwey Natuurcentrum in de oude Mavo aan de 

Duinweg 

 

  

September 2010 Op zoek naar 
zeediertjes op het Noordwijkse strand 




