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Het is een heel oude gewoonte om bij het bereiken van het hoogste punt van
een bouwwerk een "mei'" of een tak op dit punt te bevestigen met de bedoe-

ling een fooi te ontvangen. In plaats van een "mei" wordt er tegenwoordig

voor dit doel een vlag gebruikt.

Wordt er door een opdrachtgever geen fooi gegeven dan gaat de bezem er in.

Even na 1600 was de groei van Amsterdam heel sterk, wat tot gevolg had, dat
er veel '"meien'" moesten komen. Het gemakkelijkst was om de bomen langs de
stadsgrachten aan te spreken met als gevolg dat de bomen veel schade onder-
vonden.

In mei 1912 werd het vernielen van bomen en het plaatsen van meien straf-
baar gesteld met een boete van f 25,--, een zeer hoog bedrag voor die tijd.

In 1624 waren er weer maatregelen nodig om de bomen te beschermen, want
jongens en ouderen klommen in de bomen om '"uylen en vogelkens" te grijpen,
gooiden met stokken en stenen en besmeurden de bomen met vogellijm. Op over-
treding stond een straf van f 6,--.

Om de bomen waren kokers geplaatst, waarschijnlijk om ze te beschermen te-
gen knagen van paarden. In 1679 bestond de straf op het vernielen van deze
kokers uit openbare geseling.

Sinds 1684 mochten de huisvrouwen geen waslijnen meer aan de bomen vast-
maken en wie tegen een boom '"sijn waater maakte'" kon rekenen op een boete
van 30 stuivers.

Niet altijd was de stad zo milieuvriendelijk. Een vogel van '"grauwachtige
verwe'" kwam avond aan avond op het kruis van de toren van de Nieuwe Kerk
zitten. Dit ongewone verschijnsel bracht veel mensen op de been. De rege-
ring van Amsterdam hield niet van samenscholingen en liet daarom de vogel
van het kruis neerschieten.

In het begin van de 17e eeuw stond het er niet zo best voor met de vogel-
stand rondom Amsterdam. Menige onverlaat ging zich te buiten aan het van-
gen van '"fazanten, patrijzen, putoors (roerdomp), reygers, quacken, meer-
hoenders, wilde zwanen, trapganzen en kranen'". Het broedseizoen werd daar-
om vastgesteld tussen 1 februari en 25 juli. In deze tijd mochten er geen
eieren geraapt worden of vogels gevangen. Als straf 6 karolusgulden en
verbeurtverklaring van boot en schiettuig.
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