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Bij de Voorplaat

Arnold Meijer

Als je op zo'n grijze winterdag langs het strand loopt, is
het net of al het vogelleven de zuidelijke streken heeft
verkozen boven het besneeuwde Hollandse landschap.
Alleen wat meeuwen staan nog te kleumen tussen het
bevroren schuim langs de waterlijn, maar net als je be-
sloten hebt jezelf over te geven aan de warme chocola-
demelk, zie je iets bewegen vanuit je ooghock. Een
groepje Sneeuwgorzen schuifelt tussen de, boven de
snceuw uitstekende, sprietjes. Ecn bont gezelschap van
wit, zwart en bruin.

Afen toe vliegen ze even op, maken een rondje en strij-
ken achter je weer neer. Prrrt, prrrt roepen ze tegen el-
kaar en telkens als ze vliegen laten ze de witte plekken
op de vleugels zien.

Helemaal uit het hoge noorden zijn ze gekomen om de
verkleumde, Hollandse vogelaar te verblijden. De kou
is direct vergeten en het eerste dat je thuis zegt is: "1k
had zes Sneeuwgorzen"






