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kon moest als nog wachten tot vijf uur. Gelukkig zaten wij alle twaalf aan
boord. Het leek wel een schip vol bootvluchtelingen. Ook de buitendekken
vol met mensen, nat als verzopen katten. Nog op de boot namen we afscheid
voor zover mogelijk en we hadden grote haast om door de stromende regen
in de auto’s te komen. De excursie verwaterde dus aan het eind enigszins.
Maar ondanks de regenfinalae was het toch een prachtig weekend, vooral
toen dat na dit weekend bleek dat al het mooie weer (voorlopig) op was. De
zomer leek niet meer te bestaan.

In totaal zagen we in vier dagen 111 vogelsoorten. Met de Noordse en
Engelse Gelen en de halve Bonte Kraai mee waren het er 113 1/2.

FIETSEXCURSIE ANKEVEEN

Joop van Helvoort

Op deze dag is door de excursieleiding de trent ingevoerd te laat te komen
door zijn of haar verrekijker thuis te laten liggen. Daarom vertrokken we een
kwartier na zevenen. Als eerste bestemming stond de Diemerzeedijk op het
programma. Hier werd de ‘verlate’ start al direct goed gemaakt door Dick,
die de belofte van de Beflijster kon waarmaken. Zeker voor de beginnende
vogelaar zoals ik een lekkere binnenkomer. ook alle ander vogels zoals Grote
Bonte Specht werden mooi in het ochtendzonnetje gezet. Het begin van een
prachtige dag.

Voor nieuwelingen was de lucht vol verwarrend gekwetter, gefluit en
vogelaarslatijn. Maar de Nachtegaal klonk overal loud en clear overheen. na
de Diemerzeedijk werd de Vijthoek overgeslagen. Daadkrachtig optreden van
de excursieleiding hield hier de groep voor het grootste gedeelte bij elkaar en
besloten werd dat het einddoel gehaald zou worden. in het stuk van de pen-
centrale naar Muiden stuitten we op de eerst Koekoeken en Buizerden. Vanaf
Muiden eerst het IJmeer bezocht om daar te lunchen en daarna verder gefietst
richting Naardermeer en Ankeveense Plassen waar we getuige waren van de
onderlinge avances en wederzijdse vijandelijkheden van de havik en de
Buizerd. Bij het Naardermeer slaagden twee Purperreigers er net niet in om
aan onze aandacht te ontsnappen. Overige scores waren 0.a. Zwarte Stern,
Dwergmeeuw, en veel klein grut. Besproken maar niet gezien: Goudvink,
Buidelmees, Roerdomp, Wouw(d)aap(je). Uberhaupt niet gescoord: .........
Omdat halverwege de middag donkere wolken zich samenpakten boven het
bereikte einddoel en de dag al genoeg had opgeleverd gingen we op weg naar
huis. In Weesp werd op onze trip dan ook gezegend door de weergoden met
een verfrissende regenbui.




