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Een Pestvogel 
 
Het was donderdag 17 januari 1985.  
Om kwart voor één ging ik over het  
achterpad naar school. Ik woon in  
het Duinpark. 
Ik was al een heel end op weg maar... 
toen zag ik een Pestvogel! Hij zat  
vlak boven het achterpad op een tak,  
nog geen meter van me af ik zag het  
geel en rood op de vleugel en de 
opstaande kuif. 
Ik schrok zo, dat ik gelijk heel hard 
terugrende naar huis. lk ging naar  
mijn moeder en riep: "Een Pestvo- 
gel!" We holden naar de plek waar  
de vogel zat. Hij was er nog.  
Gelukkig maar dat ik vroeg was weg 
gegaan, want er kwamen al schoolkin- 
deren aan. Toen vloog de Pestvogel  
al gauw weg. 
Uit school zag ik hem niet meer  
en de dag daarna ook niet. Het was  
daar veel te druk op het achterpad en 
er waren ook niet veel bessen. 
 
Frido van Dijk (11 jaar) 
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13 april  
 
30 april  
 
11 mei  
 
27 mei 
 
14 juni 
 
6-8 september 

:Excursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Verzamelen  
 om 7.00 uur v.m. bij ingang De Zilk.  
:Knardijk-excursie. Vertrek om 6.00 uur (!) vanaf het Raad- 
 huis te Noordwijk-Binnen. Inlichtingen: Kees Verweij. 
:Noordduinen, nachtegalenexcursie. Vertrek om 20.00 uur bij  
 de ingang van boswachterij "Hollands Duin" a.d. Duinweg. 
:Excursie naar Landgoed Leeuwenhorst. Verzamelen om 7.00 u.  
 bij de hoofdingang aan de Gooweg. 
:Excursie naar het landgoed Offem. Verzamelen om 19.00 uur  
 bij de hoofdingang aan de Gooweg. 
:Excursie naar Texel. Nadere bijzonderheden volgen nog. 
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