
Een vliegtuigvrije zone  alstublieft!

Het kost altijd even moeite om zo 
vroeg uit de veren te gaan, vooral als 
het nog half donker is. Maar tijdens de 
rit van Baarn naar Bussum-Zuid begon 
het feestje al met een mistige Eempol-
der waar de eerste zonnestralen zich 
voorzichtig lieten zien. Op het parkeer-
terrein vertelde Antje kort iets over 
het ontstaan van de Oostvaarders-
plassen - de mooiste dingen ontstaan 
per ongeluk, dat blijkt maar weer - en 
de dreigende uitbreiding van Schiphol 
nabij Lelystad. Daarvoor is een vogel-
vrije zone van 20 km nodig. Heeft ie-
mand zich wel eens afgevraagd of vo-
gels wellicht behoefte hebben aan een 
vliegtuigvrije zone? Telt dat niet mee?

Er stond bijna geen wind, waardoor 
het op het Markermeer erg rustig was 
qua vogels. Ze lagen wijd verspreid. 
De heerlijke, inmiddels zonovergoten 
wandeling naar de eerste kijkhut bood 
meer vertier met onder meer zilverrei-
gers, kuifeendjes, tafeleenden, grau-
we en kolganzen, the usual suspects.

Op weg naar de volgende kijkhut 
werden we getrakteerd op groepjes 
baardmannetjes, die naar mijn mening 
eigenlijk hangsnormannetjes zouden 
moeten heten. Ze vlogen luid kwette-
rend rond en lieten zich goed bekijken 
in het zonlicht. We hoorden ook een 
cetti’s zanger, sommigen in het echt, 
anderen via de telefoon. Handig…

Bij het bezoekerscentrum trokken we 
met zijn allen het veld in. Het was in-
middels 13:00 uur en de meeste vo-
gels hielden siësta. Evengoed een 
prachtige wandeling met groenlingen, 
wintertalingen, lepelaars, heel veel 
kieviten en een niet nader gedetermi-
neerde roofvogel. Een heerlijke dag 
rond de Oostvaardersplassen. Dank 
aan Antje van Slooten en Peter Jansen!
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Overal baardmannetjes om ons heen. Op de voorgrond Hans Hover, Antje van Slooten    Paul Keuning
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