Van de voorzitter

Lange donkere nachten. En de dagen zijn ook al
niet al te licht. We zitten in een periode waarin we
logischerwijs veel meer binnen dan buiten zijn.
Wat betekent dit voor ons vogelaars en leden van
de vogelwerkgroep? Laat ik eens wat suggesties
geven voor de komende periode (voor zover je
dat zelf al niet bedacht had natuurlijk):

—Bezoek onze website (www.vwggooi.nl) en kijk
eens wat daar allemaal op de vinden is:

—Schrijf de lezingavonden en de andere avond
activiteiten van de VWG in jouw agenda of op

de (gezins-) kalender;

—Voeg daaraan de excursies toe (want dat gaat
natuurlijk gewoon door);

— Lees het jaarplan en de begroting van onze
VWG in deze Korhaan en kom gezellig naar de
Algemene Leden Vergadering op 12 november.
Wees gerust, de vergadering zal kort en krachtig
zijn, zodat we tijd overhouden voor een
interessante presentatie over onze vogel van
het jaar; de grote bonte specht;

—Maak de contributie voor 2016 over en
overweeg om dit met een automatische incasso
te doen.

Je bespaart jezelf en onze penningmeester tijd en
de vereniging portokosten;

— Geef jouw e-mailadres door aan de
penningmeester (ledenadministratie);

—Meld je aan voor onze VWG e-mail nieuwsbrief;

—Meld je aan om waarnemingskaartjes in te
voeren bij Folkert de Boer
(fkdeboer@gmail.com) of een van de
bestuursleden. Daarna kan je in alle rust wat
loze uurtjes vullen met het invoeren. En tijdens
het invoeren krijg je zelf als eerste een mooi
beeld van de ontwikkelingen in ons werkgebied
van de soort waar jij dan mee aan de slag bent.

Zoals u ziet is deze Korhaan weer in zwartwit
uitvoering. In 2015 zijn als proef twee edities in
kleur uitgebracht. Met deze ervaringen gaan de
Korhaan redactie en het bestuur samen de
mogelijkheden en gevolgen van een eventuele
overgang naar kleurendruk onderzoeken. We
houden je uiteraard op de hoogte van de
bevindingen.

Foto's op de omslag

Achter de schermen is volop gewerkt aan de
voorbereiding van het jubileumjaar 2017, waarin
onze VWG alweer 50 jaar leeft. Een schets voor
een mooi programma (inclusief een begroting) is
te lezen in deze Korhaan. Het is een mooi
resultaat van het werk van een enthousiast
groepje mensen. Ik hoop dat jij ook enthousiast
bent over deze ideeén en (hog mooier) ook graag
een steentje wil bijdragen aan de deze jubileum
activiteiten. Ook zijn we nog zoekende naar een
of meer aansprekende projecten (mede te
financieren door ons Dineke Sluijter Vogelfonds),
waarmee we in ons jubileumjaar extra positieve
aandacht kunnen vestigen op de vogels en onze
vereniging. Naast het inbrengen van ideeén
hopen we natuurlijk ook dat er mensen zijn, die
deze ook daadwerkelijk mee willen uitvoeren. Op
vrijdag 27 november is er een speciale avond
georganiseerd waarvoor ock jij van harte welkom
bent om mee te denken over mogelijke nieuwe
projecten met (mede)financiering vanuit ons
eigen Dineke Sluijters Vogelfonds). Heb je een
idee? Kom naar deze avond of laat het weten aan
de leden van het bestuur of van de
adviescommissie vogelfonds@vwggooi.nl.

Onze vogelherkenningscursus is al jaren een
groot succes en laat bij veel mensen een ietwat
latente belangstelling voor wilde vogels
ontwaken. Veel deelnemers ervaren door het
volgen van deze cursus een onomkeerbaar
enthousiasme voor het vogelen. Om de
deelnemers van de cursus zich ook snel thuis te
laten voelen en een warm welkom in onze
vereniging te bieden is een jaar lidmaatschap nu
in de cursusdeelname inbegrepen. Dit levert op
papier direct een stijging van ons ledental op.
Maar ons doel is om alle deelnemers van de
cursus een laagdrempelige toegang tot ons breed
aanbod aan activiteiten te bieden. En dat er naast
het fantastische cursusteam er nog veel meer
mensen binnen onze vogelwerkgroep zijn, die
hun grote kennis en enthousiasme voor het
vogelen graag delen. We hopen de opgewekte
belangstelling voor het vogelen daarmee ook te
bevredigen en de nieuwe leden een warm
vogelbad te geven.

Piet Spoorenberg

Voorblad: fotograaf Bert Roelofs ‘Terug van de Lepelaarsplassen, direct aan de Qostvaardersdijk, kwam dit

kwartet grauwe ganzen over, klaar voor de landing'.

Achterkant: foto van Koen Frantzen ‘Op een mooie, warme dag begin april ging ik terug richting Eemnes.
Hele groepen brandganzen vlogen over me heen, de kerk zie je nog op de achtergrond. Dat het warm was,

zie je wel aan de luchttrillingen’.
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