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Het verhaal, dat Jan van Dijk eind
1966 op de dijk bij Muiden Jan Bos
tegenkwam is bekend. Tijdens het
vogels kijken raakten ze daar aan
de praat en beiden stonden open
voor het idee om de initiatieven op
vogelgebied, die er toch al waren te
verenigen in één club. Er was al een
zeer actieve groep in de weer met
nestkasten en er werden al vogels
geringd. Jan Bos was journalist en
hij plaatste regelmatig stukken in
de krant over aantasting van het
natuurschoon door wegenaanleg
en woningbouw.

Jan van Dijk woont in Weesp in een
mooi huis tegenover molen ‘De Vriend-
schap’. Het huis heeft een grote voor-
en achtertuin, want tuinieren is naast
vogels, zijn andere grote passie. Tussen
de molens in onderhoudt Jan, met een
buurman samen, op gemeentegrond
nog een heel rozenperk. Toen ik met de
auto aan kwam rijden passeerde ik een
fietser, dat was Jan. Hij was met zijn 91
jaren, even naar het centrum van Weesp
geweest voor een boodschap.

Met voederplaatsen voor en achter
zorgt Jan nog altijd goed voor zijn vo-

Houtduif in bloemrijke omgeving

gelvrienden: de mussen, mezen, kauw-
tjes en de houtduiven. Ook houdt hij de
eenden, de reigers en de meerkoeten op
de Vecht goed in de gaten. Als het nodig
is komen de vogels in Jan zijn omgeving
tijdens een vorstperiode niets tekort.

Jan doet wel een stapje terug, nu hij de
90 is gepasseerd. Hij gaat er niet zo vaak
meer op uit, familie en vrienden moeten
nu maar de moeite nemen om bij hem
langs te gaan en dat doen ze ook graag.
De boekenkast laat onomstotelijk zien
dat de vogels bij Jan op nummer één
staan. Ook aan de muren is geen plekje
onbenut gebleven, zoveel foto's en kaar-
ten zijn er te zien, allemaal met vogelaf-
beeldingen.

De ‘gewone’ jongens waren in oude
kluskleren in de weer met nestkasten,
met het inventariseren van gebieden,
die mogelijk op de schop gingen, of ze
hielpen mee op het vogelringstation. Ze
keken wel een beetje op tegen ‘meneer
van Dijk’, die altijd goed gekleed was in
een nette regenjas met sjaal. Maar als
de nood aan de man kwam, als er bij-
voorbeeld hout nodig was voor nestkas-
ten, dan wist Jan via zijn werk bij Philips
Duphar, meestal wel iets te regelen.
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Niets illegaals hoor! Maar in de afval-
berg bij de fabriek lagen genoeg spullen,
die de jongens van de Vogelwerkgroep
wel weer konden gebruiken. Zelf stak
Jan ook de handen uit de mouwen. Toen
Zuidelijk Flevoland op vogelgebied nog
bij niemand hoorde, werd vanuit onze
Vogelwerkgroep de vogelstand gein-
ventariseerd. Jan codrdineerde tien jaar
lang de wekelijkse controles vanaf de
dijken van Flevoland.

Jan zijn gedachten gaan niet zo snel
meer. Soms laat zijn geheugen hem
wat in de steek, maar sommige namen
is hij niet vergeten. Zo staat hem nog
helder voor de geest hoe Dick Jonkers
altijd voorop liep als er wat moest ge-
beuren. Duizend nestkasten extra? Dick
timmerde die uiteraard niet allemaal
zelf, hij organiseerde wel de mensen en
de materialen via een timmerbedrijf in
Hilversum.

De zevenhonderd leden mogen in hun
handen knijpen, dat mensen zoals Jan
van Dijk 50 jaar geleden het initiatief
namen om onze vereniging op te richten
en daarmee op de bres sprongen voor de
vogels, waar we nu nog steeds van kun-
nen genieten in verenigingsverband.
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