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Excursie

Hetw eel mistig bij het vertrek
vanaf de parkeerplaats bij De Theetuin
in Eemnes op 5 februari. Toen we met
15 fanatiekelingen de polder ingingen
hadden we een ontmoeting, met wat
later bleek, een free-lance fotograaf
van het Algemeen Dagblad.

Het was Caspar Huurdeman, die ons
zag rondscharrelen in de mist en dacht;
"wat zijn die mensen aan het doen?”
We vertelden dat we een excursie
gingen m ken in de Eempolder en hij
liep een stuk metons ee en maakte
diverse foto’s.

De mist weigerde op te trekken en we
zagen wat wazige beelden v n een
stille polder. Daarbij was het ook
behoorlijk koud. Om een uur of halftien
werd het toch wat ichter en nu zagen
we in de verte nonnetjes en andere
eenden in een plasje rondzwemmen.
Later zagen we op het Eemmeer mooie
baltsende brilduikers en op een andere
plek een aantal wintertalingen en
pijlstaarten. We ontdekten naar we
dachten een grote groep fraters, maar
dat kunnen evengoed graspiepers zijn
geweest. De meningen hierover liepen
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uiteen en ook dat is de charme van een
excursie! Natuurlijk was er kans p de
zeearend, maar die liet helaas verstek
gaan. Al et al hadden de thuisblijvers
weer geen gelijk, zij hebben een aantal
mooie momenten en fraaie vogels
gemist.

Met hartelijke dank aan de

excursieleiders Peter Jansen, Han
Westendorp en Koos Koopmans.
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