Excursie naar
Tiengemeten

Pieternel Vlasboon en Arie Vlasblom

Op 12 augustus vertrokken we iets
na acht uur met dertien mensen van
Station Bussum Zuid naar het nog
net in Zuid-Holland liggende eilandje
Tiengemeten. We waren goed op tijd
voor het pontje dat ons in ongeveer
10 minuten van Nieuwendijk daar
naar toe bracht.

Na een versterkende kop koffie in
het pannenkoekenhuis gingen we op
pad.

Hoewel het onderweg regenachtig was
geweest, begonnen we de wandeling
over het oostelijke gedeelte van het
eiland met droog weer. Na een paar
stappen zagen we al een heel hek vol
boerenzwaluwen, waartussen zich ook
een paar oeverzwaluwen ophielden.
Tiengemeten lag er prachtig bij, met
een enorme rijkdom aan planten, droge
en natte plekken. Bij een watertje met
wat stukken slib konden we de
verrekijkers en telescopen dan ook al
snel richten op foeragerende lepelaars,
slobeenden, brandganzen,
bergeenden, casarca's en nog veel
meer. Al wandelend langs en op de dijk
werden er nog veel meer soorten
waargenomen zoals bosruiter, witte
kwikstaarten, putter en bruine
kiekendief, Een torenvalk zat op een
paaltje om zich goed te laten bekijken.
Om het plaatje af te maken dook hij
even in het gras en kwam weer boven
met een muis die hij voor onze ogen
ging zitten opeten. Bij wat picknicktafels
stopten we om te lunchen en net toen
we onze laatste happen namen werden
we toch nog even overvallen door een
plensbui, gelukkig al snel gevolgd door
een zonnetje.

Even dachten we dat er niet veel meer
te zien was, tot er besloten werd door
de overvloedig bloeiende guldenroede
heen naar de waterrand te lopen. Daar
hadden we weer goed zicht op grutto,
groenpootruiter, kievit en een
kemphaan. Een bruine kiekendief
(vrouwtje) gaf ook nog viak voor onze

ogen een vliegshow. Omdat we
inmiddels wisten dat we de pont van
14.10 uur niet meer zouden halen,
hadden we genoeg tijd om naar de
uitkijkheuvel te lopen. Daar vandaan
konden we niet alleen uitkijken over het
mooie landschap, maar hadden we ook
nog een goed uitzicht over een
waterplas vol met vogels. Feiko Prins
nam als eerste zelfs een witwangstern
waar. Daarna werd het echt tijd om nog

de pont van 15.10 uur te halen.

Het was een heerlijke dag op een
prachtig eiland, met een echt Hollands
weertje, en een leuke groep mensen
onder de bezielende leiding van Dick
Jonkers en Frank van de Weijer.

Brandgans
Gierzwaluw
Boerenzwaluw
QOeverzwaluw
Meerkoet
Aalscholver
Scholekster
Casarca
Lepelaar
Slobeend
Huiszwaluw
Visdief
Groenpootruiter
Kievit

Grutto
Kemphaan
Wilde eend

Waargenomen soorten op het eiland Tiengemeten:

Nijlgans

Putter

Grote Canadese gans
Witwangstern
Zilvermeeuw
Grauwe gans
Bergeend

Kneu

Bosruiter

Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Kokmeeuw

Witte kwikstaart
Torenvalk

Bruine kiekendief

Bergeenden en mannetfe Slobeend
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