Mijn 'Jaar van de Koekoek'

Daan Buitenhuis

Een terugblik in de tijd.

Het was begin 1952, ik was nog maar
net 20 jaar jong, toen ik een dagje
Texel deed.

Al gauw liep ik mee met een excursie
o.l.v. een vogelwachter. Een
schreeuwende Kolonie
zilvermeeuwen dook opgewonden op
ons neer. De vogelwachter droeg een
lange stok over zijn schouder, als een
antenne omhoog, met als gevolg dat de
meeuwen op een eerbiedige hoogte
over ons heen scheerden.

We kruisten een bossage van
duindoorns geflankeerd door
naaldbomen.

We stonden stil, de vogelwachter
beloofde ons een niet alledaagse
verassing. En zie daar, een nest van
een winterkoning, de bekende bolvorm
met opzij een ingang. De kop van een
jonge koekoek, reeds van wat fors
formaat, stak er zijn kop uit. Vanuit de
achterzijde was de punt van zijn staart

te zien, die zich door de ronde wand
had geboord. Heel even dacht ik, is dit
echt of ben ik verdwaald op de
Efteling?

Zijn heldere ogen keken ons echter
levendig aan. Wij dachten, en nu maar
hopen dat hij het nest t.z.t. zal
openbreken. Het was mijn eerste
ontmoeting met een koekoek.

Ik dwaal verder in de tijd en beweeg mij
een eiland verder, op Vlieland in het
begin van de zestiger jaren in de vorige
eeuw. Op zekere dag lukte het mij
samen met Huibert van Eck, een toen
bekende onderzoeker en ringer, een
jonge koekoek te vangen en te ringen.
Tot op heden is het de enige koekoek
die ik ooit ringde.

Van bepaalde, en dan met name kleine
soortenvogels, moet je er wel
honderden ringen om een terugmelding
te krijgen. Hoe anders ging het met
deze jonge koekoek.

Reeds na enkele maanden ontving ik

een terugmelding uit Togo, een land in
West-Afrika dat grenst aan Ghana,
Burkina Faso, Benin en de Atlantische
Oceaan. Helaas met de toegevoegde
mededeling "door een val gedood".

Als ik in het voorjaar in en langs de
plassen bij Kortenhoef en Ankeveen de
eerste koekoek hoor roepen denk ik
altijd aan deze mooie melding.

Koekoek Rudy Schippers
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