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MET DE VRIENDEN DER NATUUR VAN WEERT NAAR HET WEERTERBOS

door HUUB GILISSEN

Vijftig natuurvrienden, ondanks de stevige wind,
hebben genoten van een heerlijke dag buiten zijn in
een uitgestrekt natuurgebied dat terecht de naam
groene long verdient. Opvallend veel afwisseling
van zandgrond: naaldbossen, loofbossen, weilanden,
akkers, boomgroepen, boomrijen, houtwallen, beken,
populierbossen.

De uitmuntende leiders maakten ons opmerkzaam
op de grote verscheidenheid aan vogelsoorten, vogel-
geluiden, plantengroei, met name allerlei bloeiwijzen
bij bomen, historische bijzonderheden, enzovoort.
Velen van ons hebben voor het eerst de zang van het
goudhaantje en de zwarte mees gehoord of de regen-
roep van de vink en het geluid van de kuifmees
leren kennen. En dan de baltsende buizerds, de
jodelende wulpen en alarmerende grutto’s.

Hoe triest wat het echter om overal zwarte kraaien
dood op het veld te zien liggen en tot slot een pas-
gestorven buizerd te vinden, verkrampt met de vleu-

Weiland in het Weerter Bos, een elderado voor vele vogels.
Links Robinia (Robinia pseudoacacia).
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gels uiteen, de snavel dichtgeklemd en de ogen ver
opengespert, midden op het pad, duidelijk een slacht-
offer van vergift. En dat nadat we net van te voren
vol enthousiasme een beflijster tussen een paar koper-
wieken ontdekten.

Het was een schrille tegenstelling, ook omdat we door
geurende en ontluikende bomen in een echte voor-
jaarsstemming waren gekomen.

Zoals we de vogels aan hun zang kenden zo leerden
we de bomen aan hun geur onderscheiden. Wie kent
bijvoorbeeld het verschil tussen de geur van de
knoppen van de douglasspar en balsempopulier? Er
stonden overigens meer dan 50 soorten populieren,
althans allerlei bastaarden van verschillende soorten,
uit zaaigoed opgekweekt, bedoeld als onderzock-
objekt. In de plantenwereld deden we verrassende
ontdekkingen zoals: koningsvaren, velden rode bos-
bes (Preiselbeere), Limburgse boskriek in bloei.
Het zijn allemaal slechts facetten van het totale
natuurbeleven in het vroege voorjaar in en rond
Het Weerterbos. Daarin paste heel sfeervol de lunch
met de Limburgs-Brabantse koffie, niet in een res-
taurant, maar in de woonkamers van De Daaltjes-
hoeve! Beter had de Heer De Haan het niet kunnen
bedenken.

Zo’n dag blijft als een fijne herinnering in je ge-
heugen met daarbij de wens om dit nog vaker te
mogen doen.



