56 NATUURHISTORISCH MAANDBLAD.

AANKONDIGING
VAN DE MAANDVERGADERINGEN.

Te Maastricht, op woensdag 7 mei 1958,
om 19 uur in het museum.
Te Heerlen, op woensdag 14 mei 1958,

om 19 uur in de R.K.H.B.S.
In juni GEEN maandvergaderingen.

DE NATUUR IN.

Zaterdag 3 mei bloesemtocht van Klimmen
naar Valkenburg. Trein uit Maastricht 14.13
uur, uit Heerlen 14,22 uur.

Zondag 20 mei plantkundige excursie in de
buurt van Schin op Geul o.l.v. dhr. J. Willems.
Trein uit Maastricht 14.13, uit Heerlen 14.22 u,

Vogelzangexcursies o.l.v. dhr. P. J. H. Kemp:
Vrijdag 30 mei in het E.N.C.I.-bos. Verirek van
hoeve Lichtenberg, 19,45 uur. Woensdag 11 juni
op de heide te Rekem (Belgi¢). Vertrek aan
eindpunt bus lijn 8 te Tournebride om 19,30 uur.
Bus vertrekt aan station 19.00 uur. Dinsdag
24 juni in de buurt van Houthem. Trein uit
Maastricht 19,13 uur, uit Heerlen 18,45 uur.

Voor jeugdige belangstellenden, groep jonge-
ren bijeenkomst op woensdag 7 mei en 4 juni
groep ouderen op woensdag 14 mei en 11 juni,
telkens om 14,30 uur aan het museum. Fiets
meebrengen.

EXCURSIE-DISCIPLINE

Het is zeker al 30 jaar geleden, dat een
kleine jongen van de lagere school geregeld met
zijn vader mee mocht op de excursies van de
afdeling Amsterdam van de in die tijd nog niet
koninklijke Nederlandsche Natuurhistorische
Vereniging. Op een zonnige dag in het voorjaar
kwam hij zo in de duinstreek in de buurt van
Vogelenzang, waar langs een slootkantje een
prachtige partij Primula acaulis in volle bloei
stond. Iedereen was verrukt over deze vondst,
en toen de dames en heren voorbij waren, was
geen enkele van deze fraai bloeiende planten
meer te vinden. Zij waren alle uitgestoken en
meegenomen.

Dergelijke dingen doet men tegenwoordig niet
meer in kringen van natuurliefhebbers, zult u
zeggen. Het jongetje, dat intussen heel erg groot
is geworden, meent dit te moeten betwijfelen!
Hij leidt nu wel eens excursies, niet van de
K.N.N.V., maar van ons eigen Natuurhistorisch
Genootschap. En moet zich vaak ergeren over
de onbedachtzaamheid, waarmede met de voort-
brengselen van God’s schepping wordt omge-
sprongen. Er wordt onnodig veel geplukt, ook
van planten, die officieel beschermd zijn. Dit is
zelfs een keer gebeurd op een excursie van onze
jeugdgroep, waarbij zich, geheel ongenodigd,
een ouder lid had aangesloten. De dame in
kwestie ging met een bouquet orchideeén naar
huis, terwijl de jeugd zich streng aan de instruc-
ties hield, en alleen maar van de bloemen genoot
door ze te bekijken. Zelfs met erg zeldzame
soorten zijn droevige ervaringen opgedaan, u
herinnert zich misschien het geval van de bijen-
orchis in Kunrade van 1952, Dergelijke vind-
plaatsen worden op onze gewone excursies dan
cok niet meer bezocht, om zo min mogelijk risico
te lopen.

Deze herinneringen worden opgehaald, om u
de regels van de excursie-discipline nog eens
voor te kunnen houden:

Spaar andermans eigendommen: loop niet on-
nodig door het veldgewas op de akkers of door
het hooiland; beschadig geen omheiningen en
sluit de hekken achter u; laat het vee en andere
huisdieren met rust, jaag het niet op, laat niet
toe, dat uw hond dit doet.

Heb ook eerbied voor het werk van de Schep-~
per, de levende natuur; spaar de wilde bloemen
en het landschap; verniel of beschadig geen
bomen en struiken, ruk geen takken af; loop als
het moet met omzichtigheid door gebied dat
kwetsbaar is door zijn structuur of begroeiing;
bescherm de vogels en andere nuttige dieren;
vang voor uw verzamelingen niet meer dan
ncdig is; houd de natuur schoon !

Zorg er toch vooral voor, dat uw kinderen
zich aan deze regels houden; breng hen eerbied
bij voor al wat leeft. Het is meestal erg gemak-
kelijk om een dier te doden, U kunt het dode

dier echter niet weer het leven teruggeven.

En tot slot: let bij de excursies een beetje op
de leider; blijf in zijn buurt, u leert dan zelf
het meeste, en maakt het hem wat gemakke-
lijker.



