Gezworen meeuw

Altijd maar te moeten zien

dat waar je uren hebt gezeten,

de veren van je rug geschikt,

je buren afgebekt, dat heel

je rots vol knappend wier

in altijd maar dezelfde golven zakt-
geen duurder eed dan van de meeuw
die, vliegend naar het vasteland,
zweert weer neer te zullen strijken

op de bodem van de zee.

Willem Jan Otten

Uit: Eerdere Gedichten, 1994. Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam.

De noordse stormvogel

De noordse stormvogel was al dood

toen ik hem vond, na een storm

als een vreemde, dikke, sneeuwige meeuw
neergestort in het staketsel van ons dak.

Hij rook naar avonturen, een geur van de zee:
bitter, opwindend, ik wist toen nog niets
van de geuren van de liefde, maar de vogel
rook naar de liefde van de oceanen,

een wrange mannelijke lucht, verlokkend,
alles laat je als in verdwazing achter

in dat wilde spoor.

Hans Warren

Uit: Betreffende vogels, 1974. Uitgeverij Erven Thomas Rap, Amsterdam.

CpEe st
e R

ij."

s “,

A

3
.
e

4!




