Advertentie

Verblijt eens in een ‘heidehuisie’ met een particuliere kijkhut
de Turegluur’ in het natuurgebied van het Reestdal in Drenthe.
Nico de Haan ging u voor: ‘Als je niet aangestaard wordt door
de Schotse Hooglanders dan word je wel begluurd vanat de kale
topies van het struikgewas door de roodborsttapuiten. Raven
praten in de verte en in het voorjaar jodelt hier de wielewaal’
meer informatie op: www.heidehuisje.nl ot bel 06-81525089

Vogelpoep. Pech of geluk?

Het overkomt iedereen wel eens en
vaak juist op het verkeerde moment.
Flats!!! Vogelpoep op je schouder, je
rug of je arm. De eerste gedachte is dat
dit het begin is van een slechte dag, dat
het geluk niet met je mee zit.

Maar niet iedereen denkt er zo over.
Bijgelovige types denken dat zo'n
vogelpoepje eigenlijk een teken van
geluk is. Net als bij hondenpoep. We
zeggen toch vaak dat je dan in het
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geluk trapt. Misschien een beetje
cynisch, maar toch. Maar het verhaal
over vogelpoep gaat verder. Zelfs als je
grote moeite doet de troep van je
kleding te schrobben en het er eindelijk
vanaf is, blijft volgens bijgelovige
mensen het geluk aan je kleven. Maar
niet in alle gevallen. Als je op een schip
bent gaat bovenstaande niet op.
Zeelieden geloven dat de uitwerpselen
niet verwijderd moeten worden, zelfs

niet uit het watervat, tot na de volgende
regenbui. Anders veranderd geluk in
pech. Oude Britse verhalen vertellen
ons weer een ander verhaal. Ze
waarschuwen ons dat als vogelmest uit
een toren komt het een straf is. In
plaats van een zegen. Het verhaal gaat
zelfs zo ver dat die poep uit een toren
op je kleding een boete is voor het niet
dragen van nieuwe kleding tijdens de
Pasen.



