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Janneke van der Sluis

De groep vertrekt onder leiding van
Mieke Pieren-Olijhoek richting haven.
Daar staat een huiszwaluwentil.

Om te nestelen heeft de huiszwaluw
(oude) huizen nodig met overhangende
daken. Door onze manier van
huizenbouw zijn er steeds minder van
deze nestelplekjes.

Daarom is o.a. de zwaluwentil bedacht.
In onze regio staat er een aantal, maar
de Huizer til is het meest succesvol.
Kunstnestjes zijn tegen de onderkant

geplakt en vier ervan hebben huurders.
Mieke vertelt dat de broedsels in
verschillende stadia zijn en hoe je dat
kan zien. Als de zwaluw vanaf de rand
van het nest voert, zijn de jongen al
groter en gaat de ouder niet meer in het
nest. Wij horen de jongen piepen in de
nesten. Helaas zijn ze nog niet zo groot

dat hun koppies naar buiten steken. De

28

ouder (of oudere jonge) gaat ondanks
de ‘bommetjes’, geproduceerd door de
jongen, gewoon door met voeren.

Volgend doel is een bezoek aan de
oeverzwaluwenmuur, maar dat loopt
anders. Langs de pier ligt een schip
met een berg zand erop. Op deze
zandberg zit een grote groep
oeverzwaluwen. Het lijkt alsof ze
proberen daar te nestelen. Wij kunnen
ze in ieder geval mooi van dichtbij

bekijken.

In vlucht is het nog lastig om te zien
welke zwaluw je spot. Mieke vertelt hoe
je snel kunt zien om welke zwaluw het
gaat. De oeverzwaluw is bruin en is de
kleinste, de boeren de grootste met de
langste vleugels en de huis zit ertussen
in met een witte stuit. De gierzwaluw is

Jelle Hogenbirk

het makkelijkst te herkennen, maar ja,
dat is dan weer een nepzwaluw. Na
een tijdje begin ik verschil te zien.

Tussen de eilandjes spotten we diverse
eenden. Een tafeleend, de krooneend
en een kuifeend met jonkies.

Ook zien wij opvallend veel... ja, wat
zijn het? Krakeenden? Vrouwtjes wilde
eend? Verwarring alom. Het zijn
woerden. Trekhaak, spiegels, alles is
eraf gesloopt. Door het eclipskleed
zagen wii het ook even niet meer, Dat
is nou zo leuk aan vogelen, ik zal nooit
uitgeleerd raken.

Mieke, bedankt voor deze leuke, leerzame

ochtend.

de foto van oeverzwaluwen op de
achteromslag is van Hugo Weenen.(red.)



