's Morgens

Het was half vijf 's morgens in april.
Ik liep, en floot de St. Louis Blues.
Maar ik floot die op mijn eigen wijze.

Al fluitend dacht ik: mocht mijn fluiten

gelijken op de zang van de grote lijster.

En waarlijk, na enige tijd geleek mijn
fluiten van de St. Louis Blues
op de zang van de grote lijster:

turdus viscivorus.

Jan Hanlo

Uit: verzamelde gedichten, Amsterdam 1970

DE LIJSTER WEER.
Die was geen avond
het spoor bijster:
z'n soundtrack

tussen de huizen

liep feilloos synchroon
met het in deze
werkelijkheid on-

ontkoombaar effekt
van wolken, lucht en
dalende zon,

en terwijl ik me hield
alsof ik voor dood lag,
floot hij. Hij floot.

Hans Andreus

Uit: verzamelde gedichten,
Amsterdam 1983




