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Onder de indruk van de vele en
majestueuze gieren en arenden die in
vrijheid op en om de Salto del Gitano in
Monfragiie in het Spaanse Extremadura
leven, wilde ik mijn vriend voor zijn
verjaardag ‘iets met uilen en roofvogels
cadeau geven. Hoe zou het zijn om deze
bijzondere dieren van heel dichtbij te
ervaren, in plaats van door een
verrekijker? Om ze Gberhaupt een keer
echt goed te kunnen zien, zoals in het
geval van uilen? Om een beetje inzicht te
krijgen in het eeuwenoude beroep van
valkenier?

Het aanbod aan demonstraties op
internet bleek groot. Hoe aantrekkelijk
geschetst de mogelijkheden ook waren,
iets eraan beviel me niet. Het exploiteren
van dieren gehouden in hokken, dat
vooral. Ik ga nooit naar het circus of een
dierentuin; is er een wezenlijk verschil
tussen dat en vogelshows?

Toen kwam ‘Wings of Change’ voorbij, een
roofvogelopvang in het Noord-Hollandse
Andijk, en leek ik een verdedigbaar adres
gevonden te hebben.

‘Wings of Change’ is een specialistisch,
zeer goed geoutilleerd asiel met extra’s,
waar je op doordeweekse middagen op
aanvraag een ‘educatieve
roofvogelworkshop’ kunt volgen. Half
december hebben de jarige en ik dat

)

gedaan, en het was een indrukwekkende
ervaring. Tijdens een rondleiding langs de
ruime, houten buitenverblijven van een
aantal van de ongeveer honderd
bewoners (deels permanent, deels
tijdelijk) leerden we over het droeve,
vroegere lot van onder andere kerkuil
Barney (weggehaald uit een drugspand),
roodstaartbuizerd Dana (had nog nooit
gevlogen) en woestijnhavik Bruce (groeide
op in een kanariekooitje). Bij ‘Wings of
Change’ worden deze dieren opgelapt en
in staat gesteld zoveel mogelijk van hun
natuurlijke gedrag te vertonen. Een deel
van de vogels komt daarna in aanmerking
voor doorplaatsing naar een plek die hen
levenslang welzijn garandeert.

De tour stopte bij het ‘vliegveld’: een
grote, langwerpige tuin omzoomd door
bomen waar de vogels (leren) vliegen. We
dachten eventjes te mogen meekijken
naar hoe een paar van hen getraind
worden om ze in conditie te houden of
Gberhaupt te krijgen. Maar wat bleek?

We kregen om en om zelf zo’n stoere leren
handschoen aan en voor we het wisten
landde er de ene na de andere prachtvogel
op onze arm. Van klein naar groot, van
eentje tegelijk naar een zeskoppige zwerm
woestijnhaviken. Spectaculair. En heel
indrukwekkend, die wilde natuur zo
dichtbij en in haar waarde gelaten.
Natuurlijk, ook bij ‘Wings of Change’ (zie
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in Andijk

www.wingsofchange.nl)heb je te maken
met dieren die nooit in een hok terecht
hadden moeten komen. Maar hier lijken
nood, deugd en goede bedoelingen op
een verantwoordelijke en aanvaardbare
manier verenigd te worden.

Redactionele noot:

Het staat eenieder vrij om over asielwerk,
roofvogelopvang of valkerij genuanceerd
te denken. Duidelijk moet wel zijn dat de
VWG het Gooi en Omstreken
roofvogelshows in welke vorm dan ook,
niet aanvaardbaar vindt en dat het de
waardigheid van roofvogels aantast.
‘Wings of Change’ lijkt een combinatie van
de bovengenoemde drie mogelijkheden
dus wees hiervan bewust en bekijk hun
handelen kritisch. Vogelbescherming
Nederland heeft een standpunt
geformuleerd dat door veel
natuurverenigingen gedeeld wordt. Maar
ongetwijfeld zijn er ook VWG-leden die het
standpunt van VB, die de erkende valkerij
nog wel aanvaardbaar vindt, niet ver
genoeg vinden gaan. Zie het door de VWG
het Gooi en Omstreken ondertekende
standpunt van VB:
vogelbescherming.nl/overons/

standpunten/standpunt-roofvogelshows




