Het najaarsweekend 2019 op
Schiermonnikoog

Karen Dijﬂhar‘-

Strand Schiermonnikoog

Eind september op de boot naar
Schiermonnikoog. Pssstt... kijk al die
mensen hebben een verrekijker bij zich.
Dat zijn vast vogelaars. En dat was juist,
wel dertig man (en vrouw).

Met slechte weersvoorspellingen gingen
we in drie groepjes op pad bij een stevige
zuidwestenwind. Een weekend lang
vogelen bij het Lauwersmeer en op
Schiermonnikoog. Al wandelend en
fietsend met uiteindelijk de eerste twee
dagen prima weer met zelfs af en toe een
zonnetje. Dag drie was een uitdaging met
veel regen, veel wind en na turen over de
kwelders en het spotten van o.a. kanoet,
kluut en een middelste zaagbek hielden
we het voor gezien.

Maar wat waren ook de andere dagen de

Krakeend

moeite waard en wat was het fantastisch
om zoveel met elkaar te delen. Het delen
van kennis, maar ook van de telescoop. En
tijdens de gezellige avonden, het delen
van een drankje.

Prachtig was het zien van een smelleken,
die na het verorberen van zijn prooi lang
bleef zitten om uit te buiken. Hierdoor
hadden veel van ons de kans om haar
eens goed te bekijken. Later kwam het
smelleken nog in actie om een havik haar
gebied uit te jagen.

En wat te denken van een geheel witte
witte kwikstaart. Helaas kon de oogkleur
niet met zekerheid gedetermineerd
worden. Was het leucisme of een albino?
Ook waren we getuige van de strijd van
drie aalscholvers om een enorme paling.

Paul Keuning ~ Haven

Martijn Oort

De paling kronkelde om de nek van de
aalscholver en deze verloor de paling om
hem vervolgens weer op te duiken.

Of het andere spectaculaire moment toen
een grote jager een zilvermeeuw te
pakken kreeg. Deze werd eerst verdronken
om hem vervolgens te plukken.

Maar het was niet alleen eten of gegeten
worden. Hoe mooi waren de eiders die
langs de boot achter elkaar aan vlogen. Of
de tientallen juveniele en volwassen
overvliegende lepelaars. En eerder al de
goudplevieren die met honderden tegelijk
de luchtin gingen met zeer mooi licht op
de vleugels!

Al met al een heerlijk weekend met
bijzondere waarnemingen en bijzonder
veel gezelligheid.

Aline Flemming




