
Vogelhospitaal Naarden

Nina en de gewonde Huismus

In het vorige nummer hee  u kunnen lezen dat  na ruim drie spannende en zware maanden 
met een opnamestop, het Vogelhospitaal in Naarden weer open is. Wie had gedacht dat ik 
daar zelf, samen met mijn buurmeisje Nina onverwacht een vogel naartoe zou brengen?

Doortje van Dijk
Oeps, die duif is zeker 
niet meer te redden?

Jemig, ik mag zelf het 
hele formulier invullen.

Even goed concentreren.

Zondagmorgen 31 mei 2020.
In de Siriusstraat stopt Nina een 

gewonde fladderende Huismus 
voorzichtig in een doosje. Samen gaan 

we naar het Vogelhospitaal in Naarden.

In het Vogelhospitaal zijn 
strenge corona-regels en wij 
wachten op gepaste afstand 
met het vogeltje op schoot.

De doos gooien wij zelf weg 
en de informatiebrochure is zo 

interessant dat deze al wandelend 
richting de auto gelezen wordt.

Deze Huismus heeft gelukkig 
niets gebroken en alleen maar 
heel hard z’n kopje gestoten.
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