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In de serie over oude leuke natuurboekjes hoort 
“DEZE MOOIE WERELD” zeker thuis. De 
schrijver, Jan Joost ter Pelkwijk, schreef het boekje 
en maakte er mooie tekeningen bij.  
Helaas sneuvelde hij op de leeftijd van ruim dertig 
jaar bij de Slag in de Javazee. Hij was ongetwijfeld 
een belangrijke natuurbeschrijver geworden. Kenners 
vergelijken hem wel eens met Nico Tinbergen, die 
een voorwoord in het boekje schreef.  
Het boekje is in 1948 door zijn vrienden aan de hand 
van zijn nagelaten 
werk samengesteld en 
beschrijft zijn 
natuurbelevenissen in 
binnen- en buitenland. 
Het is verluchtend met 
tal van tekeningen van 
zijn hand. In een van 
de hoofdstukken, onder 
de naam “DE 
ZWEMMENDE 
KOP”, beschrijft hij de 
vondst van een dode 
Maanvis op het strand 

bij de Wassenaarse Slag. Met behulp van een 
schelpenvisser werd de maanvis naar Katwijk 
gebracht en kwam uiteindelijk in het Natuurhistorisch 
Museum in Leiden terecht. Bij dit stukje een leuke 
tekening van zijn hand, de enorme vis op de 
schelpenkar. Deze belevenis doet me denken aan de 
levende Maanvis die we tijdens een excursie in 
Zeeland in ondiep water ontdekten. Met veel moeite 
werd het beest op een deken naar dieper water 
gebracht en daar losgelaten. Helaas had onze 
reddingsoperatie niet het gewenste succes.  
Van een kennis uit Zeeland hoorde ik later dat het 
beest in Zeeland dood was gevonden.  
Terug naar Pelkwijk. In het vroege voorjaar van 1940 
maakte hij nog een reis naar Amerika om bevers te 
bestuderen, waarbij hij uiteraard ook naar vogels 
keek. In zijn boekje wordt ook aan deze reis aandacht 
besteed.  
Als laatste in zijn boekje nog een brief over de vogels 
uit Indië. Zijn verhaaltjes illustreerde hij met tal van 
tekeningen met achter in het boekje een aantal 
karikaturen. Met name de vogelfotograaf wordt 
daarbij op de hak genomen. Pelk (voor zijn vrienden) 
was maar een kort leven beschoren.  
Hij schreef zelf eens: `Wat er ook gebeurt ik ben blij 
dat ik de mogelijkheid heb gehad zoveel van deze 
mooie wereld te zien. `          
 


