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Mijn beschrijving van die happening speelt 
zich af rondom de najaarstrek zo rond 
eind oktober. Hoe het er in het voorjaar 
aan toe gaat weet ik niet. De dag begint 
uiteraard ver voor dag en dauw want het 
is de bedoeling dat we bij zonsopkomst al 
in het kraanvogelgebied staan. De wekker 
wordt gezet op vier uur, waarna ik om 
vijf uur alleen maar hoef in te stappen bij 
Marcel, mijn vogelmaatje. De makkelijkste 
manier om er te komen is vanaf het Gooi 
de A1 te volgen richting Hengelo, daarna 
bij Oldenzaal de grens over en Osnabrück 
aanhouden. Na Osnabrück nog even 
Bremen aanhouden en al vrij snel daarna 
kun je de snelweg af richting Diepholz of 
Vechta. Na een voorspoedige reis stonden 
we drie uur later in een laagje grondmist in 
de velden die gelegen zijn aan de oostkant 
van de provinciale weg tussen Diepholz 
en Vechta. Het gebied is een lappendeken 
van restanten hoogveen met daartussen 
ontgonnen akkers waar voornamelijk 
maïs wordt geteeld. Dat verklaart meteen 
de aantrekkingskracht die het gebied 
uitoefent op de Kraanvogels. Net voor het 
begin van de trek wordt dit gewas geoogst 
en dat wordt behoorlijk extensief gedaan 
waardoor er veel oogstresten op het land 
blijven liggen. Letterlijk ‘gefundenes 
Fressen’ voor de Kraanvogels. Het gebied 
waar de kranen zich tijdens de trektijd 
concentreren is veel groter dan het stuk 
waar ik het in dit verslag over zal hebben. 
Er zijn ook nog redelijk intacte grote 

hoogveengebieden met vennen waar de 
Kraanvogels veilig kunnen overnachten. 
In die terreinen staan her en der ook 
uitzichttorens met meerdere verdiepingen 
waar vanaf je een fraai uitzicht hebt op de 
genoemde slaapplaatsen. Wij hebben in 
voorgaande jaren tegen zonsondergang 
op zo'n toren gestaan als de kranen hun 
slaapplaatsen weer opzoeken. Dan zie je 
een eindeloze stroom van die grote vogels 
die hun komst al van verre aankondigen. 
Kippenvel! Wil je deze ervaring ondergaan 
dan is het wel raadzaam om een 
hotelletje te boeken want anders wordt 
het wel een heel lange dag. Voor ons 
eendaagse bezoek duiken wij meestal 
net bezuiden Vechta het gebied in via 
de weg ‘An der Dadau’. De Dadau is een 
ontwateringskanaal door het voormalige 
hoogveengebied. Al meteen vergaat je 
horen en zien. Tienduizenden kranen laten 
zich horen als ze overvliegen vanaf de 
slaapplaatsen naar de foerageergebieden. 
We hadden goed naar de weerberichten 
gekeken en een zonnige dag uitgekozen. 
Zodoende waren we getuige van een 
mooie rode zonsopkomst waardoor de 
grijze kranen allemaal een kleur kregen. 
Bijgaande foto's geven dat een beetje 
weer. Na die eerste verpletterende 
indrukken hebben we ons die dag 
vermaakt door gewoon wat willekeurige 
landweggetjes in te rijden om de vogels 
tijdens het voedsel zoeken te bewonderen. 
Voorwaarde om ze niet op te schrikken 

Harry de Klein

Trek in Kraanvogels?

Duizenden Kraanvogels zien op een paar uur rijden
van Hilversum? Ja, dat kan!

Wij worden in onze regio, tijdens de 
voor- of najaarstrek, helaas niet verwend 
met grote aantallen Kraanvogels. Onze 
streek ligt behoorlijk ver buiten de 
hoofdroutes van de trek en dat maakt 
de Kraanvogel bij ons een tamelijk 
zeldzame verschijning. Toch kun je op 
enkele uren rijden van hier een dag 
ondergedompeld worden in spectaculair 
kraanvogelgeweld. 

is wel dat je het hoofd binnenboord 
houdt. Uitstappen doe je gebukt achter 
de auto en portieren worden met een 
klikje gesloten. Het resultaat is dat je de 
vogels tot op enkele tientallen meters kunt 
benaderen waardoor bijgaande plaatjes 
mogelijk zijn. Als ‘bijvangst’ hadden we 
die dag nog enkele Rode Wouwen, een 
vrouwtje Blauwe Kiekendief, vijf Kleine 
Zwanen, Toendrarietganzen, Kolganzen 
en Grauwe Ganzen. In aangrenzende 
singels zagen we mezen, Putters, Vinken, 
Geelgorzen, Kneutjes, Ringmussen, Kepen 
en Koperwieken. Een Raaf kwam ook nog 
even kijken wat we aan het doen waren. 
Honderden foto's verder hielden we het 
tegen vijven een beetje voor gezien en 
vervolgens hebben we ons weer tussen 
het verkeer op de Autobahn geperst. 
Ruim drie en een half uur later reden we 
de Hilversumse Meent weer in waarna 
we onze dag waardig afsloten met een 
uitstekende wokschotel bij de plaatselijke 
Chinees. Zonder overdrijving een topdag. 
Een aanrader voor elke vogelaar!
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