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Oproepen en mededelingen

Expositie Raven
Vanaf 25 september 2021 is er een tentoonstelling met als thema Raven, inspirerend 
en bijzonder  in de expositieruimte van Guus Kruis, Beaufortlaan 1, Soestduinen. De 
expositie is onderdeel van het Herstartfestival Soest (https://www.herstartfestival.nl). 
Er zijn schilderijen te zien van Guus Kruis en er is veel achtergrondinformatie over de 
raven, samengesteld door de Ravenwerkgroep Nederland. 

Rectificatie van fotograaf
De foto’s bij het gierenverhaal van Gerard Ouweneel in de vorige Takkeling waren 
gemaakt door Wim Mullé, de reisgenoot van Gerard. Fout van de redacteur!
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Nestkaarten
Het broedseizoen 2021 was voor roofvogels geen vetpot. Over de hele linie waren 
de berichten in mineur, overal en voor bijna alle soorten. Sommige maakten het wel 
heel bont, zoals Haviken die veel uitval lieten zien of zelfs niet eens tot broeden 
overgingen. Zijn uitbundige succes in de jaren tachtig en negentig begint in grote 
delen van het land in zijn tegendeel te verkeren. Hopelijk hebben de roofvogelaars 
weer hun gebieden afgesjouwd. En zijn ze bezig met het invullen van de nestkaarten 
(van een aantal mensen heb ik de kaarten zelfs al binnen). Opsturen kan via Sovon 
(digitaal of op papier), of rechtstreeks naar Rob Bijlsma, Doldersummerweg 1, 7983 
LD Wapse. Als er mensen meehielpen, graag een lijstje met waarnemers insluiten. Dat 
vergemakkelijkt vermelding in de lijst met medewerkers. Onze grote dank!

Ringvergoeding
Net als in voorgaande jaren is het mogelijk om de gebruikte ringen vergoed te krijgen, 
mits althans de geringde roofvogels op nestkaart zijn gezet inclusief biometrie. Geef 
even aan de penningmeester (Ton Elzerman) door van welke ringen (maten) er hoeveel 
werden gebruikt en wat de kosten waren. Uilen en raven komen voor eigen rekening.

Het Mensdier, van Maria Quist. Uitgegeven in 2021. Uitgeverij L’Indépendence, 
Dwingeloo. Gebonden, 312 pp. ISBN 9789090346731. Euro 22.50. Te bestellen 
via boekhandel of bol.com (zie ook website van Maria: mariaquist.nl, voor 
achtergronden en eerste hoofdstuk).
Dat de WRN een landelijke club is, met een trouwe aanhang, heeft alles te maken met 
Maria Quist, in de late jaren tachtig door Bert Takman binnengehaald als secretaris 
van wat toen nog een roofvogelclub voor alleen het noorden van het land was. Bij 
de uitgave van de Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels, in 1993, kreeg 
Maria het idee om de club landelijk te maken. In de daaropvolgende jaren wist ze 
als coördinator de WRN tot grote hoogte te stuwen, niet het minst door uitgave van 
De Takkeling en door een veelheid van activiteiten onder het mom van groot-groter-
grootst (denk alleen al aan de berg postkaarten die ze liet maken, een erfenis die nog 
steeds nagalmt). Dat we als club onafhankelijk zijn en in financieel goeden doen heeft 
alles te maken met haar activiteiten in de eerste tien jaren van de club (en daarna met 
het zorgvuldige beheer door oud-penningmeester Sake de Vlas). Nadat haar jongste 
zoon, Willem, verongelukte in 1999, werd het runnen van de club van roofvogelaars 
teveel. Ze trad terug, overigens zonder dat ze op haar lauweren ging rusten. Dat bleek 
wel met de uitgave van Troostvogels in 2008, waarin de dood van Willem centraal 
stond en de natuur een sleutelrol speelde in het dagelijkse leven. In 2017 volgde Het 
verhaal van Pieterrr, over het wedervaren van Pieter de Haan, een WRN’er die – om 
het zacht uit te drukken – een onconventioneel leven leidde. Daar is nu een derde boek 
aan toegevoegd, Het Mensdier, wederom gevuld met persoonlijke ervaringen, vreugde 
en verdriet, familie en vrienden, natuur, Frankrijk, een leuk hondje, levenslessen, 
moralistische praatjes (een van de hoofdstukken zo genoemd, aan zelfspot geen 
gebrek), stokpaardjes, jagers, boeren (Jean-Jacques), filosofen, verontwaardiging over 
de aantastingen van onze leefwereld, bevindingen met de wildcamera, stadsduiven, 
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voertafels… Allemaal verteld precies zoals we Maria kennen, betrokken tot op het 
bot. Maar het is, net als de eerdere boeken, bovenal een lofzang op het leven (wat een 
gepaste ondertitel voor Het Mensdier zou zijn), op de Natuur en op zelfstandig denken.
Het boek is fraai gebonden uitgegeven, mét kapitaalrandje. Gebonden in de betekenis 
van écht gebonden, met garen dus. En een weggeefprijs! Waar vind je dat nog!




