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Vandaag tachtig jaar geleden .... vond Fokko Niesen twee dode bruinvissen bij Zandvoort, een man

van 140 centimeter en een vrouw van 137 centimeter. Dat weten we dankzij zijn zoon Harm, die

enkele jaren geleden de dagboeken van zijn vader heeft opgediept. Kees Camphuysen heeft ze

doorgenomen en haalde er de bruinviswaarnemingen uit. De dagboeken van Fokko Niesen beslaan

ongeveer het tijdvak 1930-1973. In die een tijd waren bruinvissen nog dermate algemeen dat Van

Deinse, die tot begin jaren 1960 'alle' walvisstrandingen noteerde, de bruinvis in zijn

overzichtsverslagen aangaf met lemniscaat (∞ = oneindig), omdat het niet goed bij te houden was.

Bedenk dat in die tijd alles per briefkaart gemeld werd; voor bruinvis was dat kennelijk niet te

doen. Op dit moment worden de waarnemingen stukje bij beetje toegevoegd aan

walvisstrandingen. Uit 1930-1973 bevat de walvisdatabase zo'n 200 bruinviswaarnemingen. De

dagboeken van Fokko Niesen brachten zo'n 200 nieuwe gevallen aan het licht, een verdubbeling dus

van het bruinvissenbestand. Een fantastische aanvulling!


