OUDE LIEFDE ROEST NIET

eertig jaar geleden was ik

eruit. Het werd geen

biologie, geen astronomie,

geen scheikunde, wiskunde
of natuurkunde, ik wilde paleontoloog
worden. Dat kon als je biologie of
geologie ging studeren. Het werd
geologie. Zo hoefde ik ook niet meer te
besluiten van welke van al die onder-
werpen ik meer wilde weten, want bij
geologie kwamen alle exacte weten-
schappen samen. Om de vorming van
mineralen te snappen heb je scheikunde
nodig. Natuurkunde helpt je begrijpen
hoe verschillende groottes van zand-
korrels in rivieren worden afgezet.
Wiskunde heb je nodig om dit allemaal
uit te rekenen. Om meer van de
vorming van de aarde te begrijpen,
kwam astronomie om de hoek kijken
en fossielen leerde je bestuderen aan de
hand van biologie. Maar de belang-
rijkste reden was natuurlijk dat ik
dinosaurussen wilde bestuderen. Dus
begon ik in 1982 met mijn studie
geologie in Utrecht. Vol goede moed,
want ik wist inmiddels dat er in
Nederland geen specialisatie voor
dinosaurussen bestond. Dan maar het
é¢én na grootste landdier: de mammoet!

In het jaar dat ik begon met studeren
werd ook de WPZ opgericht. Ik hoorde
er pas van toen ik in mijn 3e jaar zat,
mijn eerste jaar met paleontologie als
hoofdvak. Ik kreeg college van een
kalende man met een volle grijze
baard, die me direct aan Darwin deed
denken, hoe toepasselijk. Paul Sondaar
was zijn naam. Hij maakte me zo
mogelijk nog enthousiaster voor het
vak en leerde me meer dan ik ooit had
kunnen denken over wat er te leren viel
over uitgestorven leven. Ik werd direct
lid van de WPZ. Mijn lidmaatschaps-

nummer weet ik niet meer, maar ik
weet wel dat het uit maar twee cijfers
bestond. Ik spreek in de verleden tijd,
want toen mijn carriére een paar jaar
later een andere wending nam, heb ik
mijn lidmaatschap opgezegd — stom!
Inmiddels ben ik weer lid, maar
natuurlijk met een veel hoger
lidnummer.

Door Paul Sondaar kwam ik in
aanraking met eilandfauna’s. In die tijd
deed hij onderzoek aan de bijzondere
pleistocene fauna op Sardinié. In de
Corbeddu grot was in de loop van
tienduizenden jaren veel sediment
afgezet. Deze grot stond niet alleen
bekend als de schuilplaats van de 19e-
eeuwse Sardijnse rover Giovanni
Corbeddu Salis, maar was ook bekend
vanwege de vele laat-pleistocene tot
vroege holocene resten van herten,
hazen, een hondachtige en nog veel
meer andere diersoorten. Ik mocht als
student van Paul mee om fossielen op
te graven, op te meten en te deter-
mineren. Ik had zojuist geleerd dat
typische eilandfauna’s zich onder
andere kenmerken door het ontbreken
van grote roofdieren en door dier-
soorten met afwijkende groottes. Het is
een aanpassing aan het isolement en de
geografie van eilanden. Grote roof-
dieren komen daar niet makkelijk en
eilanden zijn vaak klein en bergachtig
waardoor er relatief weinig voedsel is.
Hierdoor evolueren eilanddieren naar
de ideale eilandmaat. Grote dieren
worden klein (dwergolifanten, dwerg-
herten) en kleine dieren worden groot
(reuzenratten). Wat Sardinié nog
fascinerender maakte, waren de vele
hertenfossielen die juist normale
afmetingen hadden.

Deze herten waren niet verdwergd; een
uitzondering op de uitzondering dus.
Vele hypothesen passeerden de revue
(studenten zijn daar erg goed in, zeker
onder invloed van betaalbare Sardijnse
wijn). De vondst van menselijke resten
beslechtte uiteindelijk de discussie. Dat
er in het Laat-Pleistoceen mensen op
Sardini€ leefden, was uitzonderlijk.
Eilanden werden pas bewoonbaar na de
uitvinding van landbouw, maar hier
vonden we bewijs van eerdere
bewoning. Hoe konden mensen hier
overleven zonder landbouw? Het
antwoord lag besloten in de vele resten
van de haasachtige Prolagus sardus.
Die kwam in zulke grote hoeveelheden
voor dat dit een bijna onuitputtelijke
bron van eiwitten was voor de jager-
verzamelaars op Sardini€. En omdat er
ook geregeld op het hert Megaloceros
cazioti gejaagd werd, kreeg deze niet
de kans om te verdwergen. Een
onderzoek met bijzondere
ontdekkingen!

Natuurlijk is mijn verhaal hier
omwille van de lengte ernstig
versimpeld, maar de essentie is hoe
verrassend onderzoek aan versteende
dierenresten en oude milieus telkens
weer is. En daarom voel ik me zo
bevoorrecht om met mijn hernieuwde
lidmaatschap in het jubileumjaar van
de WPZ oude vrienden weer te
ontmoeten en nieuwe vrienden te
maken met dezelfde passie voor het

bijzondere leven van lang geleden.

ZOMER2022 CRANIUM 39-1 7]

dILLIZYOOA 3A NVA

AUTEUR

ROB
VAN DEN BERG



