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in de wijde omtrek. Alleen in Voornes Duin komen enkele soorten extra voor. 
Informatie bij Jan den Exter, 06-58833606.

Beleef de nacht in de duinen van Voorne
Zaterdag 27 oktober 2018: Nacht van de Nacht, o.l.v. Jan Alewijn Dijkhuizen.
Verzamelen: 22.00 uur Parkeerplaats Bezoekerscentrum. Tenellaplas, Duinstraat 12a, 
Rockanje.
Aanmelden is niet nodig en de excursie is gratis.
Op zaterdag 27 oktober 2018 organiseert de KNNV afdeling Voorne in het kader van de Nacht 
van de Nacht een rondwandeling in de Duinen van Voorne.
We starten vanaf de parkeerplaats van het Bezoekerscentrum Tenellaplas om 22.00 uur.
Jan Alewijn Dijkhuizen zal aan de hand van talrijke verhalen duidelijk maken hoe belangrijk 
een goede nacht voor de natuur is.
De deelnemers kunnen tijdens deze wandeling zelf ervaren wat het is om in stilte en totale 
duisternis de natuur te beleven. Deze stilte en duisternis zijn heel belangrijk voor de natuur, 
omdat dieren dit nodig hebben. Vooral uilen, vleermuizen, muizen en vele insecten die veelal 
overdag rusten, maken hier gebruik van. Zij ontwaken dan en komen tot leven. De dieren die 
overdag actief zijn gebruiken deze nacht net als de mens om te rusten.
Om dit alles goed te kunnen ervaren willen wij u vragen zo min mogelijk lichtbronnen te 
gebruiken. Dus zet uw zaklantaarn of mobiele telefoon uit. 
U zult zien dat uw ogen gaan wennen aan het donker. Het wandeltempo is laag en ondersteu-
ning door naasten zal geen probleem zijn.
De avond zal rond 23.30 uur worden afgesloten bij het Bezoekerscentrum Tenellaplas.

Kijk voor meer informatie op http://www.nachtvandenacht.nl

Verslagen

Verslag Vroege Vogelexcursie Breede-Water, o.l.v. Hans op den Dries
door Marja de Lange

Bevrijdingsdag 2018 heeft een vroege, maar mooie start. 
Om 4.15 uur in de ochtend rijden wij vanuit Melissant richting het Breede-Water bij Rockanje. 
De twee andere vogelaars die bij mij zijn ingestapt, komen uit Oude-Tonge en Den Bommel, 
zij hebben er al een kleine rit opzitten. 
Om 4.40 uur rijden wij het donkere parkeerplaatsje van Natuurmonumenten op, we zijn de 
eersten. Ik vind dat niet erg, want de ervaring leert dat het straks in korte tijd vol staat. En 
inderdaad, al snel draait onze excursieleider Hans op den Dries de parkeerplaats op, waarna 
vele anderen volgen. Ik zie oude bekenden, enkele onbekenden en een aantal mensen die de 
laatste vogelcursus hebben gevolgd. En echt niet allemaal van Voorne Putten, maar ook van 
de Hoeksche Waard, uit Dordrecht en zelfs uit de omgeving van de Zouweboezem. 
De vogels zijn nog stil, maar dat gaat zo veranderen. Hans hoort wel een houtsnip overvlie-
gen, gewoon terwijl hij met mensen staat te praten. Hoe doet hij dat toch?! 
Nadat de groep van 28 personen is opgesplitst, gaan we op pad. Al gauw horen we roodbor-
sten, merels, zanglijster en de prachtige, ronde, zangerige tonen van de grote lijster, hoog in 
de boom. Ook de bosuil laat zich gelukkig nog even horen.
Het is heerlijk, helder weer, de temperatuur nog ochtendfris. De maan is niet meer helemaal 
vol, maar zorgt er toch voor dat we een klein beetje om ons heen kunnen kijken. Voelen kun-
nen we ook. In de loop van de ochtend wordt het namelijk duidelijk dat niet alleen de vogels, 
maar ook wijzelf worden beloerd. Brutale muggen proberen stiekem een ‘graantje’ van ons 
mee te pikken. 
Hoogtepunten voor mij zijn op deze excursie toch altijd de boomkruiper, boomklever en vooral 
de boomleeuwerik en boompieper. Allemaal ‘boom’soorten zie ik nu; dat komt zeker omdat ik 
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zelf meestal door de polder en langs rietkragen fiets. En daarom gaf het mij denk ik ook een 
soort gevoel van overwinning toen ik vandaag voor het eerst helemaal zelf een goudhaan op 
zang ontdekte!
Als echte toppers van vandaag wil ik noemen de kuifmees en de raaf met zijn mooie, diepe, 
volle klanken, treffend nagedaan door Hans. Ook bijzonder was de Bahamapijlstaart, een 
escape die bij mij toch een mindere ‘kik’ oplevert dan de raaf die door kieviten verjaagd werd 
en het kuifmeesje dat helemaal bovenin de naaldboom zijn rollende ‘burrr-burrr-burrr’ zingt. 
Natuurlijk kon een moment van twijfel over tuinfluiter of zwartkop vandaag niet uitblijven. Op 
het hoge uitzichtpunt bij de aalscholvers zat er een vreselijk zijn best te doen om ons om de 
tuin te leiden. Terwijl de spanning steeg, kwam Hans ons verlossing brengen: het is een zwart-
kop! Luister maar, ook al geeft hij even niet de heldere uithalen, hij klinkt toch iets scheller … 
en de tuinfluiter klinkt wat meer rollend. Een stuk verderop konden we dan toch de tuinfluiter 
zelf horen en opmerken dat deze zang inderdaad milder, warmer van klank was dan van die 
zwartkop. 
Grote afwezigen van vandaag waren de bruine kiekendief, gekraagde roodstaart en de goud-
vink … waar die nou toch uithingen? Ook de nachtegalen lieten ons aardig in de steek. We 
hoorden er slechts één, voorzichtig zingend op de buitenduinrand. 
Maar we hadden nog wel een verrassend toetje; een goed verscholen, broedende dodaars. 
Als zij niet even had gehinnikt, hadden we haar zeker gemist, ook al hebben we op die plaats 
een tijd rondgehangen om de dikkopvlinder, de grote keverorchis en een net opkomende 
Turkse lelie te bewonderen.
Rond 11.30 uur waren we weer op de parkeerplaats terug. 
Het is een geweldig mooie ochtend geweest vol heerlijke vogelzang en prachtige uitzichten! 
Ik heb nog zoveel niet genoemd wat ook bijzonder was. Maar goed, iedereen heeft toch zijn/
haar eigen ervaringen en hoogtepunten van deze excursie die op het netvlies en in de oren 
blijven hangen. 
De sfeer was erg gezellig en gemoedelijk, serieus maar ook vol humor en sterke vogelaarsver-
halen. En natuurlijk is het altijd leuk om als vogelaars onder elkaar ervaringen uit te wisselen.
Hans werd deze ochtend bijgestaan door Erik Ketting, Jos Schreiner, Jan Pluijm en Theo 
Hagendoorn. Allemaal hartelijk bedankt voor alles wat jullie aan ons hebben laten zien en 
horen en wat jullie aan kennis met ons wilden delen. Het feit dat deze vroege excursie met 
zo’n lange traditie nog steeds zo’n grote groep mensen uit alle windstreken trekt, zegt genoeg. 


