
De verovering van Nederland door de Wolf kost 
de nodige offers. Schapenboeren klagen steen en 
been dat ze schapen verliezen, al is dat nog maar een 
fractie van het aantal dieren dat door honden wordt 
doodgebeten. Maar daar hebben ze geen boodschap 
aan; ze verlangen naar een regering die ingrijpt en 
de Wolven reguleert. Dezelfde onderbuikgevoelens 
bestonden bij de lokale bevolking in de Pyreneeën 
toen daar de Bruine beer opnieuw werd geïntrodu-
ceerd. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de 
populatie Bruine beren weer langzaam groeit, maar 
nog steeds worden er dieren afgeschoten, ondanks 
strenge beschermingsmaatregelen. Opmerkelijk is dat 
het vooral de oude autochtonen zijn die zich verzet-
ten, steunend op diep gewortelde mythen. Oude 
beren leren dansen is zwepen verknoeien.
Betekent dit dat we dan maar moeten toegeven aan 
het gemopper van een paar enkelingen of is er nog 
meer voorlichting nodig om de Wolf in het goede 
perspectief te plaatsen? Ik word er langzaam een 
beetje moedeloos van om die hele ecologie met bij-
behorende biodiversiteit keer op keer weer opnieuw 
te moeten uitleggen. Maar dat zegt waarschijnlijk 
meer iets over mijn leeftijd. Ik stam nog uit de tijd 
dat de pastoor zei dat het goed was en aldus ge-
schiedde. Daarmee hoor je mij overigens niet zeggen 

dat vroeger alles beter was. Integendeel, men zou in 
die tijd zelf het geweer hebben gepakt en voor het 
overige niemand om een mening hebben gevraagd.
En op zich kan ik daar ook nog wel begrip voor 
opbrengen. We zijn tegenwoordig beland in een 
wereld van eindeloze bureaucratie, discussies en 
intriges. Daar schiet de natuur weinig mee op. Zeker 
als er op de achtergrond door nitwits nog handenvol 
complottheorieën worden rondgestrooid. De enige 
Wolven die moeten worden gereguleerd, zouden die 
in schaapskleren moeten zijn.
Maar dat kun je natuurlijk niet zeggen, laat staan 
waarmaken. Dan is de beer los. Voordat u daarbij 
bloederige beelden krijgt, de beer is in dit geval een 
mannetjesvarken. Dat werd losgelaten als op de oude 
boerderij de zeugen gedekt moesten worden. En dat 
leverde ver voor de vrouwenemancipatie chaotische 
taferelen op die door diezelfde oude autochtonen 
lachend werden bekeken.
Mogelijk komen we verder met jongeren die wolven 
en beren nog onbevooroordeeld kunnen bekijken, 
kansen zien in plaats van bedreigingen en de natuurbe-
scherming op een hoger plan willen tillen. Misschien 
kunnen zij een moedeloze oude beer uit de put halen?
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