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Verslagen
Vaartocht op zee met de Vogelwerkgroep Goeree Overflakkee op 20 september 2015
door Robert Roode

Door een collega werd ik er op geattendeerd dat de Vogelwerkgroep Goeree Overflakkee 
weer de zee op ging. Met een viskotter om de vogeltrek te bekijken die rond deze tijd altijd op 
gang komt. Voor het derde opeenvolgende jaar werd er door de voorzitter van de Vogelwerk-
groep Goeree Overflakkee, Krijn Tanis, een boottocht georganiseerd, die vanuit de buiten-
haven van Stellendam vertrekt om de mensen van deze vogelwerkgroep van de aanwezige 
vogels te kunnen laten genieten. Er wordt tot ongeveer 12 mijl uit de kust gevaren met een 
viskotter van ongeveer 30 meter lang van de schipper René Sperling. 
Enkele weken voor dit allemaal ging gebeuren, werd er vanuit de Vogelwerkgroep NLGO een 
bericht naar de leden en kennissen gestuurd, die geïnteresseerd zijn in vogels en de zee met 
de voorwaarden en mededelingen waarop deze trip aan kon vangen. Gelukkig kon ik ook nog 
mee!!! 

Enkele van deze voorwaarden/mededelingen waren: 
Iedereen die meegaat, betaalt een bedrag van 15 euro voor een tegemoetkoming in de brand-
stofkosten, maximaal 30 personen kunnen mee, van te voren aanmelden is verplicht,

de schipper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of vermissingen 
van persoonlijke eigendommen tijdens de vaart, een presentielijst wordt getekend met de 
namen van de mensen die meegaan en er is gratis (!!) catering aan boord van belegde brood-
jes, soep, koffie en thee. De afvaart is op 20 september om 08.30 uur in de buitenhaven van 
Stellendam, inschepen vanaf 08.15 uur en we komen omstreeks 16.00 uur terug in de haven 
van Stellendam.
Ik was ruim op tijd bij de buitenhaven van Stellendam aanwezig, waar zich even later ook 
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meerdere medevogelaars verzamelden. De weersomstandigheden waren goed, het miezerde 
een beetje en de wind was rond de 3 bft, niet verkeerd dus voor de mensen die geen zeebe-
nen hebben! 
Om 08:15 gingen we aan boord van de viskotter en om 8:45 vertrokken wij richting zee. De 
schipper liet zijn visnetten iets naar buiten hangen om zo meer stabiliteit te krijgen op zee 
(deze netten hingen nog ruim boven het water zodat er geen vis in kon komen) en dit bleek 
later geen overbodige luxe te zijn.
Hij had bakken met vis bewaard van de dagen ervoor om de zeevogels onderweg te kunnen 
voeren, ook was er veel oud brood voorhanden. 
Net buiten de haven van Stellendam werd de vis met handschoenen overboord gegooid, 
waarna er direct veel meeuwen op af kwamen. De meest voorkomende meeuwen waren de 
kleine mantelmeeuw en de kokmeeuw. Hoe verder wij de zee opvoeren des te erger ging de 
boot deinen op de golven. Tegelijkertijd deed de wind er een schepje bovenop waardoor er 
enkele mensen over de reling hun ontbijt van die dag uitspuugden. 
Enkele kilometers uit de kust zagen wij de eerste jan-van-genten aan komen vliegen, wat een 
prachtig gezicht om deze vogels zichzelf te zien opvouwen om als een pijl het water in te dui-
ken! Je hoorde ze van verre het water in “schieten”. Het ging om 1e kalenderjaar (KJ) vogels, 
2e en 3e KJ vogels en enkele volwassen exemplaren, die toch wat afstand van de boot 
hielden. Op een kilometer of drie uit de kust zagen we ook een middelste jager en een grote 
jager vliegen, helaas lieten deze vogels zich maar even zien. De tocht voerde ons om het 
lichtplatform Goeree heen (lichteiland Goeree) op ongeveer 12 mijl uit de kust. Op de terug-
weg hadden we de golfslag mee, zodat de mensen die zeeziek waren weer wat opknapten. 
We zagen nog wat meeuwen om de boot en een enkele jan-van-gent, maar voor de rest viel 
het volgens sommige vogelaars die de voorgaande keren ook mee waren geweest een beetje 
tegen wat de diversiteit van de vogels betreft. De sfeer op de boot was gezellig en de mensen 
genoten op de terugreis van het zonnetje en de zee. 
Om exact 16:00 uur meerde de boot weer aan in de haven van Stellendam, na een dankwoord 
van de voorzitter en een presentje voor de schipper en de bemanning verlieten wij de boot.
Al met al een geslaagde vogeldag!!


