Distelviinder

genoeg motivatie om naar Voorne door te vliegen. Soorten als oranje luzernevlinder, dis-
telvlinder, atalanta, groot koolwitje en kleine vos hadden niet de moeite genomen de volle
afstand naar ons territorium af te leggen, op een paar volhouders na.

Het positieve van de slechte totalen van 2015 is dat het jaar er opvolgend altijd beter is. “Elk
nadeel heb z'n voordeel!” Dagvlinders zijn gewoon mooi en leuk om te volgen. We gaan het
zien.

Met dank aan alle monitorders (m/v) en een nog leuker jaar toegewenst!

Verslag van de ganzenexcursie op 19 december
door Tom van Wanum

Op zoek naar de overwinterende ganzen in de polders rond het Haringvliet is een vreemde
activiteit in de warmste decembermaand ooit gemeten. Het gras is groen, geen sneeuw en ijs
en de handschoenen en muts met oorkleppen kunnen in de kast blijven.

Onder deze omstandigheden verzamelden 17 liefhebbers zich bij de pont bij Hekelingen. Het
miezerde wat, maar de verwachting was dat het droog zou worden.

In het gezelschap was gelukkig ook een aantal deelnemers die geen lid van de KNNV zijn,
maar kennis van de excursie hadden genomen via de lokale pers en het tijdschrift “Roots”.
De eerste gebruikelijke stop, de Korendijkse Slikken, leverde geen enkele gans op. Doordat er
al geruime tijd aan de weg werd gewerkt, hadden de ganzen hun heil ergens anders gezocht.
Bij de Gorzen gelukkig wel wat brandganzen, maar helaas vrij ver weg. Op deze plek ook
enkele reeén, een forse slechtvalk en 2 blauwe kiekendieven (man en vrouw).

Al snel werd besloten naar het Oude Land van Strijen te rijden. Daar zaten de afgelopen week
24 dwergganzen en ondanks dat deze kleine ganzen vaak lastig te vinden zijn, waren we met
veel ogen, dus wie weet!

In het Oude land van Strijen vertelde Theo Briggeman het een ander over deze ganzen, die
vanuit Zweden naar hier komen om te overwinteren. Daarna werd er driftig gezocht, maar
helaas, steeds weer bleek het toch om een kolgans te gaan in plaats van een dwerggans.
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Brandganzen

In deze polder ook smienten en de alom aanwezige grote zilverreiger. Het was overduidelijk
dat we voor de ganzen niet aan de noordzijde van het Haringvliet moesten zijn en werd er
besloten naar Den Bommel en Stad aan ‘t Haringvliet te rijden, daar zouden zeker ganzen zit-
ten. Inmiddels hadden een paar van de excursiegasten afscheid genomen, want die hadden
die dag nog andere verplichtingen.

Vanaf de Zeedijk bij Stad aan het Haringvliet lieten de brandganzen zich goed zien, maar het
waren niet de aantallen waarop was gehoopt. Wel werd er driftig geprobeerd de kleurringen
af te lezen, zodat Theo deze later op geese.org zou kunnen invoeren en we zo aan de weet
zouden komen hoe het leven van deze ganzen er uit had gezien. Vanaf de Zeedijk werden er
ook brilduiker, middelste zaagbek en huismus genoteerd en natuurlijk de grote zilverreiger.
Een kleine Canadese gans kreeg ook de nodige aandacht.

Er werd nog één poging gedaan om echt grote groepen ganzen te vinden en daaruit de rood-
halsgans te pikken, maar helaas, ook het bezoek aan de Koudenhoek bij Goedereede leverde
slechts wat kleine plukjes ganzen op, zonder roodhalsgans.

Wel weer grote zilverreiger en de nodige roofvogels. Hier enthousiasme over een kijkerbeeld
met sperwer, torenvalk, slechtvalk en smelleken!

Tijdens de excursie werden er opvallend veel roofvogels genoteerd en vooral de 44 buizerds
beloven wat voor de roofvogeltelling in januari.

Aan het einde van de dag is iedereen toch met een goed gevoel naar huis gegaan, ondanks
het feit dat er wel eens “betere” ganzenexcursies zijn geweest. In ieder geval zijn er 56 vogel-
soorten genoteerd en 3 nieuwe deelnemers die erg enthousiast waren. We hopen hen nog
eens terug te gaan zien op onze bijeenkomsten in het Bezoekerscentrum.

‘s Avonds ontvingen we van Theo de overzichten van de geringde ganzen en daaruit bleek dat
het merendeel van de 16 geringde ganzen afkomstig was uit de regio. Ook één gans geringd
in Anjum (Friesland) en eentje op Schiermonnikoog. De gans die de langste reis had gemaakt
was afkomstig uit Noord Rusland en was in 2002 geringd aan de Kolokolkova Baai.
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