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Op stap met de woensdagtellers
door Jan Alewijn Dijkhuizen

“En waar gaat de reis naartoe vandaag?”, In de Branding van november 2012 bevat een 
interessant verslag van Henk de Boer over tien jaar woensdagtellers en ik ben nog nooit mee 
geweest. Toch wordt iedereen uitgenodigd om met deze vogelaars een dag op stap te gaan in 
de Delta. Het enige wat je moet doen is op woensdagochtend om 8.30 uur bij de N57 klaar te 
staan, liefst met een goede verrekijker of telescoop.
Woensdag 24 februari is mooi weer voorspeld, dus eindelijk trek ik de stoute schoenen aan.

Netjes op tijd komen de woensdagtellers uit andere delen van Voorne aan rijden, allemaal 
zeer herkenbaar aan leeftijd, postuur en apparatuur. Het is me al snel duidelijk wie er de 
leiding heeft, Henk en Sjaak bepalen de route, hoewel iedereen wel wat in weet te brengen 
door waarnemingen op te noemen van andere vogelaars waar ook aandacht aan besteed 
moet worden.

Zelf ben ik helemaal geen soortenjager, bij mijn vleermuis- en muizenonderzoeken ben ik 
al blij als ik vijf of zes soorten tegenkom, ik wil vooral genieten van de vogelrijkdom in onze 
eigen omgeving. Ik word op mijn wenken bediend, we gaan eerst naar de Strypse Wetering. 
Daar ben ik net langs gekomen en zag ik de eerste grote zilverreiger al staan. Al carpoolend 
komen we bij de toegang tot het gebied. Pas dan merk ik hoe serieus deze groep te werk gaat, 
alle waterranden, paaltjes, weilandjes, hekken, rietkragen en plassen worden afgespeurd, 
alles wordt genoteerd, ook de wilde eend en de vink, totaal 41 soorten. Adrie van der Heiden 
noteert alles op zijn voorgedrukte vogellijst. Om een compleet beeld te krijgen, gaan we het 
gebied ook nog van de oostzijde bekijken. Hier komen de eerste thermoskannen voor de dag, 
voor een bakkie koffie. Dan merk ik ook dat het verslag uit In de Branding van 2012 niet over-
dreven is , er wordt volop koek uitgedeeld. Alles bij elkaar is het ook een sociaal gebeuren, je 
praat eens met vogelaars die je echt niet elke week tegenkomt, terwijl ze allemaal al tientallen 
jaren lid zijn van de KNNV. 

De reis gaat nu echt beginnen, we gaan de Haringvlietsluizen over naar het Zuiderdiep. Dit 
gebied is volop in het nieuws vanwege de maatregelen in het kader van het Kierbesluit. Het 
Zuiderdiep zou een overgang moeten worden van zout naar zoet. Dat zal ongetwijfeld invloed 
hebben op de flora en fauna en dus ook op de vogelstand. Nu genieten we hier van enkele 
grote en middelste zaagbekken en een luid roepende Cetti’s zanger. Het voordeel van mee-
gaan met deze ouwe getrouwe vogelaars is dat er altijd wel eentje is die iets hoort of ziet en 
dat ook met je wil delen. 

Na deze korte stop gaan we over zee staren. Het is laag water, daar blijken Henk en Sjaak 
duidelijk rekening mee gehouden te hebben. Nu lopen er veel steltlopers op de zandplaten 
en heel, ja heel ver weg zien we zeearend op een duintop van de Kwade Hoek zitten, als je 
het wilt geloven tenminste. Ik geniet meer van de bontbekplevieren, grutto’s en een groepje 
kluten. 
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De reis wordt vervolgd 
naar de andere kant van 
Stellendam, we gaan 
vanaf de dijk kijken naar 
de Scheelhoek. De voge-
laars zien hier 32 soor-
ten, het zal wel, ik geniet 
van een van de leukste 
reeën waarnemingen ooit, 
we zien namelijk 6 reeën 
overzwemmen, een bokje 
met horens voorop, de 
rest er in een rij achter 
aan, gaaf! Peter Vermaas 
heeft het zelfs gefilmd en 
op de KNNV facebookpa-
gina gezet. 

Na deze stop wordt er weer overleg gevoerd, waar nu naartoe en waarom? Nu moet er toch 
een zeldzame soort worden gescoord, de grote pieper. Ondanks speurwerk zien we deze 
soort niet, maar het valt me op dat eigenlijk niemand teleurgesteld is. Als we later een groep 
kramsvogels bijeen zien, reageert iedereen enthousiast. Zo hoort het ook! Nu gaan we de 
ganzen van nabij bekijken. Op naar de Koudenhoek. Roodhalsganzen worden niet gespot, 
maar wel 27 andere soorten vogels. Hier wordt de befaamde, beschutte plek opgezocht voor 
de lunch. Erg beschut kan ik het niet vinden. Ik klaag niet, er zijn volop koeken, er is koffie en 
sterke verhalen, die nu eens niet over vogels gaan maar wel over voetbal, onze gezondheid, 
onze gemiddelde leeftijd en andere diepzinnige zaken. Los van de vogelreis bedenk ik dat als 
ik tijd heb, vaker met deze groep mee zou willen. Het is leuk, leerzaam en hartstikke gezellig. 
Eigenlijk moet je op dit hoogtepunt stoppen, maar de reis is nog lang niet voorbij. De Brou-
wersdam moet nog worden bezocht en later moeten we nog op zoek naar de kleine geelpoo-
truiter. Eerst de Brouwersdam, hier is het water al vrij hoog, dus langs de randen zit niet veel, 
op het water des te meer en verderop op de Bollen van de Ooster tellen we (sorry dat ik het 
zeg, het zijn geen vogels) bijna 500 zeehonden! Overigens ben ik niet de enige die daar van 
geniet. Mijn vogelhoogtepunt van deze dag is de waarneming van twee ijseenden. Wat een 
prachtige beesten zijn dat. Afijn, dan wordt het toch nog soortenjagen….. die geelpootruiter 
is gisteren nog gezien. Maar ook al speuren we tussen alle andere vogels in Plan Tureluur, 
we zien geen gele poten. Andere vogelaars rijden hier ook al speurend rond, ook zij zien hem 
niet. Geeft niet, we zien wel een slechtvalk op een kleibult zitten, met de lichte borst in de zon, 
ook mooi, evenals de watersnippen en tureluurs, die komen inderdaad voor in Plan Tureluur.

Henk en Sjaak geven het vertreksein en na afscheid genomen te hebben, laat ik me weer 
terug rijden naar de N57.
Kijk, als ik als huis-, tuin- en keukenvogelaar dit al harstikke leuk vind, dan zou u eigenlijk toch 
ook een keer mee moeten gaan? Je voelt je meteen thuis bij deze groep woensdagtellers.
Het is heel simpel: woensdagochtend 8.30 uur N57, en neem koek en zopie mee!

Woensdagtellers


