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Op stap met Walter Langendoen en Joanna Smolarz
“Terug in de tijd”
Door Jan Alewijn Dijkhuizen

In een themanummer over de Maasvlakte mag de man die beroemd is geworden van-
wege de vondst van vele hyenakeutels op het strand van de Maasvlakte niet ontbreken. 
Vandaar dat ik op stap ben gegaan met Walter en zijn vrouw Joanna.

Op de vraag of ik een keer met hem mee mag naar het Maasvlaktestrand op zoek 
naar fossielen, reageert hij direct zeer enthousiast. Walter adviseert me om niet met 
hem alléén te gaan, maar aan te sluiten bij een vanuit FutureLand door hem en Joanna 
geleide excursie. Daar heb ik geen spijt van. Nu zie ik zelf hoe leuk het is om met een 
groep geïnteresseerde leken het strand op te gaan en te ervaren hoe Walter en Joanna 
alle vragen in het “veld” beantwoorden en plekjes aanwijzen waar kleine fossieltjes te 
vinden zijn.
Ik ben er al snel achter dat je niet zomaar mammoetkiezen of geweien van rendieren 
vindt.

De excursie start in FutureLand (als je een keer meewilt, het kost slechts € 7,-- pp!). Wal-
ter start met een korte introductie bij de vitrines van vondsten op Maasvlakte 2. Hij laat 
je direct al botjes zien en aanraken zodat je weet waar je straks op het strand op moet 
letten. Met een luxe bus word je vervolgens naar het strand gebracht, waar je 1,5 uur zelf 
mag zoeken. Walter en Joanna zoeken mee en beantwoorden alle vragen, al laat je tien 
keer een bonk klei of een stuk hout zien, ze blijven je stimuleren door te zoeken, net zo 
lang tot je echt wat vindt.

Walter weet ontzettend veel, ik vermoed dus dat hij al vele jaren met deze hobby bezig 
is, maar niets is minder waar. Vanaf het moment dat het strand van Maasvlakte 2 toe-
gankelijk werd, mei 2012, is de fossielengekte pas begonnen. Samen met Joanna liep 
hij sowieso vaak met de honden over het strand, nu kwam de verzamelwoede er nog 
bij. Samen met zijn vader heeft hij vroeger wel eens in Duitsland gebikt, op zoek naar 
fossielen, maar daarna is het er niet meer van gekomen, tot Maasvlakte 2 geopend 
werd…….. Het begon klein. Als ze de hond uitlatend iets vonden, werd het meegenomen 
naar huis om te kijken wat het was. Nu staan grote delen van hun huis vol met bakken 
om de fossielen te spoelen en daarna te prepareren. Fossielen blijven alleen maar goed 
als het zout eruit gespoeld is. Zout neemt namelijk water op en als het daarna droogt 
en weer vocht opneemt, barst alles uit elkaar. Veel fossielen zijn naar musea gegaan. 
Walter heeft onder andere contact met Historyland in oprichting en ook in FutureLand is 
een mooi overzicht van materialen die je zelf kunt vinden uitgestald. 
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Wat mij opvalt, is dat Walter 
en Joanna iedereen binnen 
de kortste keren op de knie-
ën krijgen. Vol enthousias-
me zoeken de deelnemers 
(en ik ook) naar de kleinste 
stukjes fossiel bot, kies, 
werktuig en schelp. Ik ben 
zelf vooral geïnteresseerd in 
muizenkiesje en Walter leert 
me die herkennen. Ze liggen 
er echt! 

Walter is in het begin vooral 
bekend geworden vanwege 
de vondst van meerdere 
hyenakeutels. Deze kleine balletjes blijken een enorme rijkdom aan kennis te verschaf-
fen, waar wetenschappers nu grote onderzoeken op doen. Hyena’s zijn aaseters en 
vreten eigenlijk alles wat los en vast zit. Door de keutels te scannen en er röntgenfoto’s 
van te maken kun je zien welke planten en dieren er binnen een bepaalde periode alle-
maal naast elkaar geleefd hebben. En toen vond hij begin 2014 ook nog eens twee 
stukjes mensenschedel van bijna 10.000 jaar oud! Naast de werktuigen die er al eerder 
gevonden waren, was dit het bewijs dat er in die tijd mensen op de toen droogstaande 
Noordzeebodem leefden.

Wat ooit begon als een onschuldige hobby, is voor Walter uitgegroeid tot bijna een dag-
taak. Hij leidt excursies voor groepen, studenten, scholen, bustochtjes vanuit Future-
Land, doet mee aan onderzoek naar vondsten die mensen thuis hebben van Maasvlakte 
1 en documenteert al zijn eigen vondsten voor de wetenschap. Joanna gaat vaak, maar 
niet altijd mee. Zij heeft naast het begeleiden van excursies haar eigen werk als kunste-
naar, en geeft onder andere les bij de VU en ‘t Oude Raadhuys in Spijkenisse en thuis 
in tekenen en schilderen. Kortom, een boeiende vent met een even boeiende vrouw. Als 
je zelf een keer op het strand van de Maasvlakte gaat wandelen, kom je ze zeker een 
keer tegen! Je kunt je vondsten overigens delen via de Facebookpagina Maasvlakte 
strandvondsten.
En schroom niet om net als ik een keer op stap te gaan met Walter en Joanna! 

Walter


