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mensen deze niet kunnen horen. Zoals verwacht hebben we de dwergvleermuis en de water-
vleermuis gezien en gehoord. Jan Alewijn heeft een mooie uitleg gegeven over het leven van 
de wonderlijke vleermuis.

Als achtste en laatste excursie was Peter Rooij aan de beurt met nachtvlinders (22.15-02.00 
uur). Een grote groep mensen (twintig personen, waaronder vijf gasten) werden door Peter 
Rooij  en Karel Rijsdijk gewezen op allerlei soorten kleine insecten op het witte doek. Namen 
als dromedaris en peper- en zoutvlinder klonken vreemd in de oren, soorten als hoornaar 
en kleine beervlinder hoorden wat vertrouwder aan. Ik heb van Peter nog een aantal leuke 
soorten doorgekregen, te weten: gele duinrietboorder, kleine groenuil, witstipgrasuil, groene 
en de donkergroene korstmosuil en een sikkelsprinkhaan. Op het smeer dat op de bomen was 
aangebracht hebben ze nog een pyramidevlinder, een struik- en een boomsprinkhaan waar-
genomen. Peter liet ook nog even weten dat net als vorig jaar ook  dit jaar de kolibrievlinder 
weer aanwezig was. Hoewel het weer niet geweldig was, waardoor de vangst misschien een 
beetje tegenviel, kunnen we toch spreken van een mooie afsluitende excursie.

We kunnen  weer terug kijken op een zeer geslaagde dag en hopen  dat dit ook volgend jaar 
een opvolging zal krijgen. Iedereen bedankt voor de deelname en leiding.

Verslag trekvogelexcursie naar Westkapelle
door Tom van Wanum

Het was een prima dag met mooi weer, veel vogels en een leuke groep.
De dagen voor de excursie waaide de wind al enige tijd uit het noordoosten, waardoor de kans 
op trekvogels over het land toeneemt. Ook die zondag in Westkapelle was dat zo. Het begon 
al op de Zeedijk, waar we zijn begonnen met het zoeken naar langstrekkende zeevogels. Die 
oogst viel wat tegen, maar voor die trek hebben we vooral noordwesten wind nodig. Ondanks 
de verkeerde wind werd er een flink aantal dichtbij vliegende jan van genten, grote sterns en 
een paar duikers gezien. Ook een boven de zee vliegende velduil vroeg om aandacht.

Spectaculair was het juveniele smelleken die achter de zang-
vogels aan zat en zich vervolgens lang,  zittend op de dijk 
liet bekijken. Grote groepen spreeuwen trokken over en vele 
vinken. Tussendoor was ook regelmatig de trekroep van de 
veldleeuweriken te horen.
Op de dijk nog een geringde scholekster waarbij we bij het 
aflezen waarschijnlijk een fout hebben gemaakt, want we kun-
nen geen gegevens van deze vogel terugvinden. Na verloop 
van tijd hebben we ons rondje langs de Westkapelse Kreek en 
het puinpad langs de duinen gelopen. In de kreek kuifeend, 
een aantal dodaarzen en geoorde fuutjes. Aan het einde van 
de kreek was daar ook de ijsvogel. Lopend over het puinpad 
was er een constante stroom van trekvogels, waarbij  vinken 
de hoofdmoot vormden. Daar tussendoor zanglijsters, koper-
wieken en veldleeuweriken.
Tot slot naar de standplaats in Het Vroon. Daar viel het wat 
betreft de steltlopers wat tegen. Eén kemphaan en één bon-
te strandloper en verder een flink aantal eenden, ganzen en 
meeuwen.
Daar ook een geringde kleine mantelmeeuw, waarvan de uitkomst was dat de vogel geringd 
zou zijn in Malaga (Spanje), maar daar wordt gezegd dat het een Engelse vogel is. Dus die 
zoektocht loopt nog.

Al met al dus een prima dag en volgend jaar gaan we zeker weer.

Smelleken


