Een Kerkuil in een
vrijhangende nestkast

Harry de Klein

Samen met vogelmaatje Marcel Vos
heb ik in oktober vorig jaar in een dikke
eik pal achter mijn huis een uilenkast
opgehangen. Al vrij snel werd de kast
bewoond door Holenduiven.

Zagende geluiden

Deze zomer bleef het stil rondom de kast,
maar ik hoorde er in de avond soms wel
wat zagende geluiden. Aanvankelijk kon
ik die geluiden niet plaatsen totdat ik eind
augustus in de schemering een uilenkop
in het vlieggat zag verschijnen. Die kop
behoorde niet toe aan een Bosuil, wat ik
zou verwachten, maar aan een Kerkuil.
Toen viel ook het kwartje ten aanzien van
de zagende geluiden.

Mooi dacht ik, de kast is nu al bezet door
een Kerkuil. Helemaal fout want enkele
dagen later zag ik in de diepe schemering
wederom een Kerkuil in het gat, die kort
daarna de kast verliet. Meteen daarop
verscheen er weer een uilenkop die
eveneens de kast verliet. Dat herhaalde
zich nog tweemaal en in het beetje licht
dat er nog was zag ik dus vier jonge
Kerkuilen onhandig door de takken van de
dikke eik klauteren. i
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van Kerkuilen in een vrijhangende kast,
dus niet inpandig, lijkt me redelijk uniek.
En het leuke is dat ik dat allemaal vanuit
mijn luie stoel kan bekijken. Ik hoef er mijn
huis niet voor uit. Op het moment van
schrijven is het in de late schemering nog
steeds gezellig druk in de boom maar als
dit artikel verschijnt zullen de jonkies al
wel hun eigen weg zijn gegaan.
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