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Boekbespreking: 
Geroezemoes in het gras 
 
Erik van der Spek 
 
 
Geroezemoes in het gras, (A Buzz in the Meadow) Dave 
Goulson, vertaling Nico Groen, uitgeverij Atlas Contact 
Amsterdam/Antwerpen, 236p, € 24,99 
 
Weer een boek dat prettig is om te lezen over 
insecten en hoe ze het leven mogelijk te maken. Lag 
in ‘Het verhaal met een angel’ de nadruk op het 
leven van de hommels, in dit boek is het tot een 
insectenparadijs laten ontwikkelen van een oude 
boerderij op het Franse platteland het 
hoofdonderwerp. Met zelfspot en humor wordt het 
met vallen en opstaan ontwikkelen van 13 hectare 
landbouwgrond tot een plek die zoemt en geurt van 
het leven, zoals ooit heel gewoon was op het platte 
land. Het boek is zo vertaald dat de humor goed 
bewaart is gebleven. Ik vind de vertaling van de titel 
het minst geslaagd, ‘Gezoem in het hooiland’ of 
zelfs ‘Bzzz in de wei’ vind ik passender.  

 

In deel 1 ‘Verhalen uit het veld’ wordt in negen 
hoofdstukken beschreven hoe het bewoonbaar 
maken van woning en hooilanden voor de 
verschillende bewoners is aangepakt. Naast insecten 
komen ook andere dieren aan bod, zoals de 
salamanders die door een verkeerde inschatting van 
de situatie hun voortplantingsbiotoop kwijt raakten. 
Dit herstellen bleek nog niet zo eenvoudig. Elk 
hoofdstuk in het boek begint met de beschrijving 
van een hardlooprondje en de ontmoetingen met de 
buurhonden, buren en het soortenlijstje aan 
dagvlinders en andere waarnemingen. De meest 
uiteenlopende dieren leer je al lezend kennen, zoals 
beerdiertjes, bruin zandoogje, veldwespen en 
uiteraard hommels. Eigen ervaringen uit Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk en elders en 
onderzoeksresultaten van anderen worden 
schijnbaar moeiteloos dooreen gevlochten. An 
passant wordt een lans gebroken voor het herstel 
van aandacht en dus budget voor de taxonomie. 
 
In deel 2 ‘ Het bont gescharkeerde levensweefsel’ 
komt de wonderlijke manier waarin alles met alles 
samenhangt in de natuur aan bod. Het bonte web 
van relaties tussen de hele bonte rijkdom aan 
soorten en hun leefomgeving die samen een geheel 
vormen. Bestuiving met alle bedrog, wedijver en 
roof die daarbij hoort is de kern van de hoofdstuk. 
 
In deel 3 ‘ Het weefsel uiteenrafelen’ worden 
inkijkjes gegeven in wat het huidig menselijk 
handelen betekend voor die grotendeels nog 
onbeschreven biodiversiteit. En is vooral een oproep 
om de schitterende complexiteit van het leven op 
aarde niet te verwoesten, maar er voor te zorgen dat 
onze kleinkinderen een wereld erven die bijna even 
rijk aan wonderen is dan die van ons. Het 
verdwijnen van bijen, inteelteilanden en Paaseiland 
worden gebruikt om daarbij de weg te wijzen. 
 
Geroezemoes in het gras past in het kerstpakket van 
elke beheerder van openbaar groen en natuurgebied 
en hoort op de leestafel van iedereen die beseft dat 
natuur meer is dan vogels en orchideeën. Met in de 
boekenkast de diverse boeken die er al zijn over 
insectenvriendelijk beheer als naslagwerk om 
enthousiast gemaakt aan de slag te gaan. Was Dave 
Goulson een Nederlander geweest dan had hij met 
dit boek minimaal op de eindlijst van de Jan Wolkers 
Prijs moeten staan. 
 
 

  




