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Hans Nieuwenhuijsen 75 
 
Lieneke Nieuwenhuijsen 
 
 
Vertellen over Hans als vader, in een tijdschrift voor 
de insectenliefhebber? Ik kan een heleboel leuks 
zeggen over Hans als vader, maar daar zal de 
gemiddelde lezer van dit blad nou niet per se op zitten 
te wachten. Hans als eenzaam darretje in een korf vol 
vrouwtjes, daarvan hoop ik dat jullie entomologen-
harten sneller gaan kloppen. 
Hans heeft het in onze korf, met koningin Joke en 
werksters Marte en ik, niet altijd gemakkelijk gehad. Al 
dat geneuzel over emoties, waarom kan ik niet eens 
lekker uitweiden over mijn passie, de natuur? Hans 
deed verwoede pogingen zijn dochters enthousiast te 
maken. Jongste dochter (ik dus) ging, puur om vader 
te behagen, mee het veld in om te vangen. Bij mijn 
eerste gil dook Hans nog gretig met zijn netje mijn 
richting op: zou ze een zeldzame soort hebben gespot?  
De langgekoesterde wens van het opprikken en voor 
altijd bezitten van Ceropales maculata in vervulling? Maar 
nee, ik gilde door al die grassprieten die aan m’n benen 
kriebelden. Dat zijn toch geen vieze insecten? Bah. 
 

 
Hij zal het ongetwijfeld jammer vinden dat we geen 
natuurliefhebbers zijn geworden, maar dat heeft hij 
nooit laten merken. Hans heeft ons altijd gestimuleerd 
onze eigen weg te gaan, spreekt regelmatig uit dat hij 
trots op ons is. Met mijn studie Engels trad ik toch in 
zijn anglofiele voetsporen; met als fijne bijkomstigheid 
dat ik af en toe een synopsis voor hem kan vertalen. 
Wij op onze beurt zijn ook heel trots op onze vader. 
Hij weet veel, kan enorm genieten en heeft op zijn 75e 
nog steeds een tomeloze energie en leergierigheid. 
Bovenal is hij een hele lieve, betrokken en gezellige 
vader. Een onmisbare aanwezigheid in onze bijenkorf. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Figuur 1. De familie Nieuwenhuijsen: Joke, Lieneke, 
Hans, Marte. 




