4 Neanderthalers in het Natural
History Museum in Stockholm. Foto:
Ulla Moilanen, with kind permission.

Vroege mensen

Ik zoek de scherven van een groepsaanwezigheid,

de stille getuigen van een menselijk bestaan.

Hier op een pleisterplaats van ver terug nu in de tijd,

behalve die paar stenen is wat hier was verdwenen en vergaan.

Hier loop ik op de plek nu van dit tijdelijk verblijf,
hun kampement uit ‘s mensheid vroegste morgen.
Liepen zij toen ook met warme kleren aan hun lijf
goed gevoed en vrij van te veel zorgen?

Zagen zij toen, net als ik, aan ‘t einde van een mooie winterdag,

de zon hier aan een blauwe hemel langzaam ondergaan?

Die zon die in dit laatste uur toch nog een kleine warmtegift vermag,
zoals ze nu aan mij ook doet, een laatste geschenk voor ‘t rijzen van de maan.

Diezelfde zonnestralen in hun ogen, die zij toen zagen en ik nou,
dit hemelrad zo zeer geliefd als brenger van warmte en van licht.
En als de laatste stralen dimden en duisternis verscheen met kou,
zochten zij dan samen veiligheid en warmte bij een vuur wellicht?

Het lijkt of ik hen ruiken-horen-voelen kan, hun adem in mijn nek,
de aanwezigheid van deze mensen van weleer.

Zo ver verwijderd in de tijd maar toch zozeer nabij op deze plek,
maar mijn verstand zegt: wat is geweest dat komt niet weer.

Moet ook ik als een vogel in zijn vlucht steeds maar verder gaan

naar nieuwe verten aan de horizon, meer is er misschien niet.

Zijn ook wij soms voorbestemde zwervelingen in een garantieloos bestaan
en volgt ons op die reis vooral geluk of ook verdriet...

door Henk J. Paas 2021
henk-paas@hotmail.com

Geajuni 2022, nummer2 | 19



